Kuruluş yılı: 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


ÇARŞAMBA 


28 


KASIM 1979 
500 KURUŞ 


d 


HASAN FEHMİ GÜNEŞ, MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAKKINDA SENATODA AÇIKLAMALARDA BULUNDU: 


Somuncuoğlu adam 


HASAN FEHMİ 
AĞCA'NIN 


GUNEŞ 


YAKALANIŞINI 
ANLATIYOR (12) 


m /stanbul'a geldiğimde sorgulamayı izledim ve vicdanen sanığın İpekçi'yi ,öldürdüğüne kanaat getirdim 


“Ağca, örgütüntetik çeken militanıydı” 


© Ağca'nın cinayeti 


birlikte planladıklarını 


söylediği Mehmet 
Şener, Edirnekapı 


Yurdunda ülkücülerin 


başkanıydı 
NURİ ÇOLAKOĞLU 


Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın sorgulamalarına bizzat katılan ve olayın başlangıcını, gelişmesini en iyi bilenlerden biri olan Hasan Fehmi Güneş, bize bugün de katilin yakalandığı günü, sorgu sırasındaki 


gözlemlerini ve olay üzerine yorumlarını anlattı, 

Güneş'e göre Mehmet Ali Ağca bağımsız bir tedhişçi değil, tam tersine belirli bir örgütün tetiği çeken militanıdır. Ve kamuoyunda yaratıl-_ 


@ Yavuz Çaylan polislere uçaktayken, 
“Anladım beni 
İpekçi davası için alıyorsunuz” dedi. 


mak istenen bazı kuşkuların aksine eski İçişleri Bakanı, vicdanen katilin Mehmet Ali Ağca olduğuna kanaat getirmiştir. 

Güneş'in açıkladığına göre Mehmet Ali Ağca, daha önce de ülkücü örgütlerin eylemlerine karışmıştır. ve başarılı olduğu için kendisine "İmparator'' adı "layık" görülmüştür! 

Hasan Fehmi Güneş cinayetin örgütlü biçimde işlendiğine emindir ve anlattıkları bu görüşünü kanıtlamaktadır. 

(Devamı 8.7, sü, 1'de/ 


12 Mart'ın ünlü işkencecisiydi 


a A 


—— rarmmş ve ayaklarımın üzerine basamaz hale gelmiştim. 


ÜMİT ERDAL MAKATIMA 
COP SOKTURDU 


Bunlar yetmemiş olacak ki, bir müddet Ümit Erdal üstüme saldırdı. Beni zorla ye re yatırmak istedi. Yere yatırdıktan sonra da sırtıma çi kıp başka birisinin yardımıy. | la arkadan makatıma cap” sokturdu, Ben ayağa kalk - mak için ken : 


İşkenceci Ümit Erdal ve işkənce yaptığı kişilerin 1973 yılında Yeni Halkçı 


gazetesinde çıkan mektuplarının küpürleri... 


ümit Erdal, Asayiş 


«Elektrik işkeücesi yapilirken İk) başımda Ümit Erdal bulunuyordu » 


idirtti 


İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş, kontak kapatma eyleminin yapıldığı gün Şenol Güler'i öldürtenin MHP Genel Başkanı Yardıması Sadi Somuncu- 


oğlu olduğunu söyledi. 


Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde gündem dışı bir konuşma yapan Güneş, Demirel hükümetinin programının Millet Meclisinde görüşülmesi sırasında MHP grup sözcüsü Somuncuoğlu'nun kendisini hedef alan suçlamalarını cevapladı. 

Somuncuoğlu'nun,Güneş'in İçişleri Bakanı bulunduğu sırada İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığını ziyarete gittiğinde arabasında sol örgütün Türkiye liderinin de bulunduğu, bu kişinin arkadaşı olduğu, kendisine bazı sırları verdiği ve kendisiyle birlikte eylem planladığı yolundaki iddia- 


lara karşılık "Bu şerefsizce uydurulmuş bir yalandır. Bu yalanı üreten kişi şerefsiz bir müfteridir." dedi. 

Daha sonra konuşmasında Somuncuoğlu'nun niteliği üzerinde de duran Güneş şunları söyledi: 

(Devamı sa. 7 sü.7'de) 


Ağca “polisin 

giremeyeceği bir yerde” 
saklanıyor 


HABER MERKEZİ 

Abdi İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın askeri cezaevinden kaçırılışı ile ilgili araştırma ve soruşturmayı yürüten üst seviyedeki bazı polis yetkilileri, "Ağca'nın polisin giremeyeceği bir yerde saklanabileceğini" söyledi. 

Mehmet Ali Ağca'nın cezaevinden o kaçırılışın- dan sonra yapılan arama- 
.arın sonuç vermemesi ve katilin gazetelere telefon etmesi Ağca'nın çok iyi korunan bir yerde çizlendiği ihtimalini ortaya çıkardı. Üst düzeyde bazı polis yetkilileri, Ağca" nın büyük bir ihtimalle İstanbul'da olabileceğini, ancak saklandığı yerin yasalar gereği polisin giremeyeceği bir yer olabileceği ihtimalinin kuvvetli olduğunu belirttiler. 

(Devamı sa. 7,sü.10'da) 


YÜZDE YÜZ 
ZAMLI DA OLSA 


Artık yağ bulunacak 


ANKARA (ÖZEL) 
Ticaret Bakanlığı yetkilileri ve yağ sanayicileri arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonunda, sıvı ve margarin yağa, yüzde yüz zam yapılması için anlaşma sağlandı. Ticaret Bakanı Halil Başol'un başkanlığın- daki Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yağ sanayicileri, fiyat konusunda 


ANKARA (ÖZEL) 


cinayetler işleyen bir 


yalanladı 


PEREZ SMA ENE ERE Va ŞER 


e 


9Hasan Fehmi Güneş, MHP 


Genel Başkan Yardımcısının 
120 kişilik ö 
listesi hazırladığını söyledi 


idörülecekler 


9Eski bakan, sol eylemcileri arabasında gezdirdiği yolundaki iddiaları 


Papa, gittiği her ülkede sevgiyle karşılanıyor. 


aramama ar aş a aa rma 


Sağlık Bakanlığındaki sürgünler tepkiyle karşılanıyor 


© Çeşitli bakanlıklara MHP'lilerin müsteşarlık ; ve üst kademe 


YAKINDA AYDINLIK'TA 


BM KARARINDAN SONRA 


Kıbrıs'ta bağımsız 


devlet kurma havası yaratılıyor 


© Türk kesiminde. Rumların, Türk mevzilerine saldırdıkları, evlere girdikleri söylentileri yayılıyor 


LEFKOŞE (ÖZEL) Birleşmiş Milletlerin Kıbrıs konusundaki kararından sonra Denktaş yönetimi bağımsız Türk Devletinin ilanını sağlamak amacıyla yoğun bir propagandaya girişti. Bu arada, Türk kesiminde Rumların saldırıya giriştikleri şeklinde yalan ve kışkırtıcı haberler yayılıyor ve provokasyonlara girişiliyor. 


ilgili protokol gizli tutuluyor 


1. Dimitrios'la görüşmesinin tarihi önemde 


Papa bugün Ankara'ya geliyor. 
Çeşitli ülkelere yaptığı birlik ve kardeşlik temasını 


diyalogu sürdürecektir. 
II. Jean Paül'ün, 


tam bir uyuşma olduğu" "Papanın üstünlüğü" tiliyor. 


PAPA'NIN DEMECİ 


da konuşan Papa şunları söyledi "Ziyaretim önemlidir. 


© Papa'nın ziyaretiyle 


8 Papa'nın, Patrik 


olduğu bildiriliyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ ziyaretlerde 


Papa'nın Türkiye'ye ziyareti Katolik ve Ortodokslar için büyük önem taşıyor. 
Papa İstanbul'da bulunan Patrik 1. Dimitrios ile Katolik ve Ortodoks kiliselerin birliği konusunu görüşecek ve Papa VI. Paul ile Patrik I. Athenagoras'ın başlattıkları 


"aranan birliğin kiliselerden “birini diğerinin içine alma değil, fikrine ağırlık vermesine karşın, Ortodokslar açısında bu birliğin karşısındaki en büyük engel ilkesi olduğu belir- 


Türkiye'ye yapacağı ziyaret konusun- 


Bütün Hıristiyanları birleştirmek için harcanan çabaları artırmak gerektiği yolundaki sözlerimin 


(Devamı, Sa. 7, Sü. 8'de) 


yöneticiliklerine gelmesi ihtimali huzursuzluk 


Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Mustafa Çağatay, salı günü yaptığı açıklamada, BM'ye karşı güven ve inançlarının sarsıldığını, şimdi önemli bir karar verme seçeneği ile karşı karşıya olduklarını söyledi. 

Çağatay, BM kararını eleştirdiği yazıli açıklamasında, şunları ileri sürdü 

"Eğer bu tür hafiflikler yapılırsa Türk tarafının da Kıbrıs konusunda yeni, kararlı ve kesin adımlar atması artık kaçınılmaz ve doğal bir görevdir. 
© Çağatay açıklaması- nın son bölümünde de şu görüşleri savundu: 

"Toplumumuz, en il kel insan haklarına bile layık görülmemiş, geçmişte yaşanan acı deneyimler dikkate alınmadan toplumumuza söz hakkı verilmeden, uluslararası anlaşmalar ve toplumlararası protokoller gözetilmeden Rum toplumuna kesin egemenlik hakkı tanınmak istenmiştir, Dolayısıyla artık 

(Devamı sa. 7, sü. 5'de) 


| 
! Olimpiyat 3 


öncesinde s Sansür. 


| Batılı gazetecilerin 
| Rusya’ da rejim 

işleyen | 

f 

| 


konusunda röportaj yapması yasaklandı 


i MOSKOVA (THA) 

Sovyet Radyo-Televizyon Kurumu Başkam Sergei Lapin, 1980 Moskova Olimpiyatlarından yayın yapacak Batılı yayın örgütleri ile düzenlediği hazırlık toplantısında, ''Olimpiyatları fırsat bilerek spor dışı konularda, özellikle sokakta- ki adamla rejim muhalifleri konusunda röportaj yapmaya kalkmayın" şeklinde uyarıda bulundu (Devamısa.7, sü.7'de) 


Kıbrıs'a dikkat!.. 


Oral Çalışlar 


Dairesi Başkanı oldu 


daha önce anlaşamamış- Kıbrıs'a dikkat. Burada yeni bazı ter- 


lardı. Ticaret Bakanlığı ö- yaratıyor tipler tezgahlanıyor. Birleşmiş Milletlerde 

ANKARA (ÖZEL) == nerisine karşılık yağ sa- ANKARA (ÖZEL) aleyhimizde çıkan karardan sonra, Denk- 

ME i ( YORUM | nayicileri daha yüksek bir Sağlık Bakanlığın- taş ve çevresinin yeni bazı adımlar atmak Yeni hükümetin kurulmasından fiyat istemişlerdi. daki sürgünlere karşı tep- 


sonra yapılan atamalar arasında en Ünilever-fş yetkilileri Bakanlık. niyetinde oldukları anlaşılıyor. Birkaç 


A : kiler artıyor ün önce bağımsız Kıbrıs Türk Devletine fazla dikkati çekeni, meşhur işken- 7 Bakanlık ile anlaşmaya 1 : ; : taki sürgünlere tepkiler gun c agımsız ns > etine ceci Ümit Erdal'ın İçişleri Bakanlığı İşkenceciden varılan fiyat politikası 4 komando hakkında idam cezası istendi artarken yeni mrenani gerilen bayragim resmi ülkemizdeki bü-Emiyor aeae Maingi, ash, E Müdürü uygulanmaya bagire, š Ta 4 olacağı söyleniyor. y zı g er i olarak yayınizmetleri airesi aşkanlığına Asayiş en geç üç ay l Í Sağlık Bakaniığınd r getirilmesi oldu. srek yağ sıkıntısının giderile- Askeri Savcı: Cinayet er emperya Ist günlerde irern 17 yıldızlı bayrak, "Son bağımsız Türk 
12 Mart döneminde Ankara Em- Demirei, anarşiyi önleye- bileceğini bildirdiler. 


devletinin" 


kurulması hazırlıkları içinde 


ğim diyerek milletin önüne l se ce . devam edeceği, memur- SE aree : 5 
niyet Müdürlüğü 1. Şubesinde ko- STEUN yemeni ire Varılan anlaşmaya b k d | y ların huzursuzluk içinde olunduğu izlenimini veriyor. Bayrağın miserlik yapan Ümit Erdal, o çıktı. Turiga nin bugünkü göre şu anda kilosu 34 uyu ev et erin egemon asini oldukları öğrenildi. basında yayınlanmasından iki gün sonra 

şartlarında AP Genel Başka- A Š yay gi > 


dönemide gözaltına alınan çoğu dev- lira olan perakende mar- Çalışma ve Köyişleri Kıbrıs Türk tarafında yeni söylentiler çı- 


nının cesur sözlerini nusıl ger- e . o ° ii i rimciye işkence yapmakla ün ENE E maak garinin kilosu 70 ole temin Í in sa ne nme ir Bakanlığında da yeni karıldı. Rumların, Türk kesimine saldırsalmıştı. Ümit Erdal birçok devrim- 3 Iran cak. İlgililer,16 liralık ay- değişiklikler oldu. Çalış- mk ürk kesin , saldu 

AE t Müdürlüğünden ' 'Bilin- ediyorduk. Merakımıza hükü- çiçeği taban fiyatına eğişikii oldu. Çalış dıkları ve iki askeri öldürdükleri iddia ciyi Emniye met uygulamalarından gelen ma Bakanlığında, Özel edilen söylentinin bazı çevrelerce kasıt- 


göre ham yağ maliyetlerinin 39 lirayı bulduğunu ve 39 liralık ham yağ- dan imal edilecek yemeklik margarinin perakende 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


meyen bir yere"' sorgu için gözleri bağlı olarak kendisi götürür, yapılan işkencede: hazır bulunur, bizzat işkence yapardı. Anayasanın babayasa (Devamı sa. 7, sü.3'de, 


@” Sanıklar ve onlar gibi olanlar, içinden diktanın 


Kalem Müdürlüğünün bulunduğu 5. kattan aralarında Özel Kalem Müdürünün de bulunduğu 5 


(Devamı, Sa. 7,Sü, 8'de) 


cevap hiç de iyi değil. Kolları sıvadığını sövleven Demi- 
(Devamı, Sa. 7, Sü. 9'da) 


Muha- 


lı olarak çıkarıldığı anlaşılıyor. 


filizlenebileceği bir kargaşa ortamı yaratmak çabasındadırlar” 


Jevamı sa, 7, su.5'de) 


SINA CILADIR 


ÖZÜR 


Arkadaşımız Sina Çıladır'ın buğünkü 


yazısı elimize geçemediğinden yayın- 


layamıyoruz. Okurlarımızdan özür;dileriz, 


Karakütük Köyü içme suyunda çalışan 


devrimciler: 


"Aydınlık kampanyasına 


katılıyoruz" 


Karakütük, Torosların eteğinde ormanlık içinde bir köy. Köyün içme suyu projesinde çalişan devrimciler kampanyamiza yazdıkları mektupta şöyle diyorlar; 

"Bizler Tarsus'un Karakütük; köyünde içme suyu projesinde çalışan devrimcileriz. Buradaki çalışmalarımıza eylül ayı ortalarında bâşlâdık. 

"İçme suyu ihalesine giren taşaron - arkadaşımızın belirttiğine göre ihale tutarı 300 bin liradan fazladır. Buna karşılık yapılacak iş, iki kilometre uzunluğunda, 60 santim genişliğinde ve 100 santim derinliğinde bir kanal açmak. Açılan kanala plastik su borusunu döşemek ve suyu akıtmak. 

"Çam ormanlarının içinde kurduğumuz çadırlar barınağımız oldu. 


T 


a p a m, 
Genel Dağıtım: TÜR-DA 


Yemeklerimizi çadırın önüne kurduğumuz ocakta pişiriyoruz. 
Erzağımızı da arkadaşlarımız gönderiyor. 

"Bizler 2 ayı geçecek olan bu çalışmalarımızın değerlendirmesini proje gerçekleştikten sonra tekrar yazacağız. 

“İşte böyle Aydınlık, karanlık güçlere değil, bizlere, halka dayanıyor. Bizlerin 11'inci ayda''Töros ların soğuğuna, yağmuruna, dolusuna karşı verdiğimiz mücadele ile kazandığımız alın terine dayanıyor. 

“Aydınlık, yüzde 75'i kaya olan bir zeminde demir manivela ile açmaya çalıştığımız kanaldan, kanala akan gücümüzden güç alıyor. 

"Selam Aydınlık'a, selam çalışanlarına." 


Zzedundg 


secme eserler 


, Genel Dağıtım: TU:«DA Hamam Sok. No:4 İçağaloğlu/i STANBUL 
Tel: 27 25 22 
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FİKİR MEYDANI 


AET'YE KARŞI TUTUM (1) 


B aşlangıç ta-BatısAlmanya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Hollanda ve İtalya'nın bir araya gelmesiyle kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), daha sonra Danimarka, İngiltere ve İrlanda'nin katılmasıy- la genişlemiş ve üye sayısı da dokuza yükselmiştir. 1981 yilindan itibaren Yunanistan da topluluğa tam üye olarak katılacaktır. Portekiz ve İspanya'nın üyelikleriyle ilgili sorunların görüşülmesine devam edilmektedir. ; 
AET, bazı ülkelerin üye olmasını isterken, bazılarına da ticaret kolaylıkları sağlıyor. Üyeler, üye olmadan önce iktisadi durumlarının:düzeyine göre hazırlık ve geçiş dönemlerinden geçiyorlar. Ticaret kolaylığı elde eden ülkelerin ihraç malları AET pazarlarına girerken duruma göre miktar kısıtlaması ve gümrük vergisi gibi engellere takılmıyor. 
AET, topluluk içi çelişkileri henüz halledebilmiş değil. Mesela Fransız şarap üreticileri, Fran. 
sa'ya, topluluğun bir üyesi olan İtalya'dan şarap ithal edilmesini istemiyorlar. Buna benzer çok sayıda sorun varlığını sürdürüyor. AET'nin, çeşitli biçimlerde ilişki kurdugu topluluk dışı ülkelerle de sayısız sorunu var. 


AET’ nin hedefi genişlemek 


AET, bütün bunları niçin yapıyor? Hedefi ne? AET, ABD'nin dünya 


hakimiyetine karşı varlık- 


larını sürdürmek isteyen Avrupa ülkeleri: tarafından kurulmuştu. Bu ha- 


Mehmet Betil 


İktisatçı 


kimiyete karşı mücadele 


birlik ve genişlemeyi gerektiriyordu. Genişleme hedefine ulaşmak 


isteyen AET, topluluk di- yı ülkelerle çeşitli ilişki biçimlerine girmek ve bu ilişkilerini geliştirmek istiyor. Bir yandan bunları topluluğa katmak diğer yandan da katılmayanları topluluk ile daha sıkı ticari ilişkiler içine sokmakla hedefine ulaşmayı düşünüyor. 

AET'nin bugün genişleme hedefinde esas yanı iktisadi genişleme oluşturuyor. Dolayısıyla daha geniş pazar ve daha çok kazanç istiyor. Esas meselesi dünya hakimiyeti kurmak değil, kendi varlığını sürdürmek olduğundan, iktisadi hedefler ağır basıyor. 

Oysa bugün dünya, dünya hakimiyetini sürdürmek ve korumak isteyen ABD ile dünya hakimiyetini ele geçirmek isteyen Sovyetler Birliği" nin baş döndürücü bir hızla yükselen mücadelesine tanık oluyor. Dünya, Sovyetler Birliği'nin hakimiyeti ele geçirmek için başvurduğu hile ve tertipleri yaşıyor ve görü yor. Genişlemek ve yayıl mak hedefiyle hareket eden Sovyetler Birliği her türlü yolu deniyor: Askeri güç kullanarak işgal ediyor. (Macaristan, Çekoslovakya), O darbe tezgahlıyor (Afganistan), maşa kullanıyor (Vietnam, Küba), kredi veriyor, mal ile geri 


ödenmesini kabul ediyor. 


HALKIN SESİ 


Muş Varto depreminde evleri yıkılan Kültür Mahallesi sakinleri: 


Beşinci Kol faaliyeti ile üretimi engelliyor. Siyasi belge imzalatmaya teşebbüs ediyor. Sovyetler Birliği'nin bu faaliyeti 
1968 yılından itibaren 
hızla yükselmeye başlamıştır. Oysa AET'nin bu yıllar içinde buna benzer karanlık faaliyeti yok. 
Üyeliğe aday ülkelere ve diğerlerine yaklaşımı tamamen yasal çerçeve ile belirleniyor. Mesela Türkiye ile bir Katma Protokol imzalıyor. Bu protokolde AET'nin ve Türkiye'nin yükümlülükleri belirleniyor. Dönemler ve süreler tespit ediliyor. Sovyetler Birliği'nin yayılma için kullandığı tayin edici şey, askeri gücü. AET'nin böyle bir gücü yok. Sermayesini, bilgisini ve yasal gücünü kullanıyor. 

Genişlemek isteyen AET'nin önünde emperyalist dünya hakimiyeti peşinde koşan bugün en büyük engel Sovyetler 


-Birliği'dir. AET bu enge 


li hangi siyasetlerle aşamaz? Hangileriyle aşabilir? AET'nin bu engeli aşması için önce Sovyet ler Birliği'nin saldırgan karakterini görmesi ve bu ülkenin dünya hakimiyeti kurmak için yeni t'r dünya savaşına hazırlandığını tespit etmesi, buna karşı savaşı geriletmek için birlik ve mücadele yolunu izlemesi gerekiyor. AET' nin kend içinde de birliği sağlaması bugün ancak bu büyük tehdit ve tehlikenin kavranılmasıyla mümkündür. Dünyayı 


y er 


böyle tahliletmeyenAET nin ne Avrupa'nın birliğini o gerçekleştirmesine ne de genişlemesine imkan vardır. Oysa AET, hâlâ yeni pazariara sahip olmaya veya mevcutlarda güçlenmeye çalışıyor. 
Bunun içinde eski siya setleri ısıtılıp ısıtılıp piyasaya sürülüyor. Mesela geçende İstanbul Üniversitesi (İktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti tarafından düzenlenen "Genişlemiş AET ve Türkiye AET İlişkilerinin Geleceği" konulu seminerde konuşan AET Güney Avrupa Ülkeleri Masası Şefi Charles Caporale, konuşmasının bir bölü münde Türkiye'nin topluluğa katılmasını zorlaştıran ekonomik ve siyasi nedenlere değindi. Anlaşmazlık yaratan dört ekonomik ve siyasi mesele- den söz etti. Caporale'a göre, Türkiye'den önce 


üyeliği gerçekleşecek olan Yunanistan'ın, Türkiye'nin "katılmasını 


veto hakkını kullanarak engellemeye kalkışma ihtimali, AET meselesinde Türkiye'nin önündeki en önemli siyasi meseledir. 
Caporale bu konuda on cümle sarfettiyse, bunun dokuzu Yunanistan' nın Türkiye'yi engelleyeceğine, biri de engellemeyeceğine işaret ediyordu. 
AET'nin bugünkü dünya şartlarında, çok paslı ve boyası dökülmüş bu siyasetinin ismi, "müşteri kızıştırma" — siyasetidir. 
Bugün Türkiye ile Yunanistan arasındaki çelişki- 


BU KIŞI DA TAHTA BARAKALARDA GEÇİRİYORUZ 


Varto Merkez Kültür Mahallesi 14 hanelik sakinleri adına 1966 Varto depreminde yerle bir olan Varto'da sözü edilen mahallede bizlere verilen İsveç tipi tahtadan yapılma ahşap, yıpranmaya mahkum, tüm canlının bir kibrit çöpüne kurban gitmesi muhtemel barakalardan kurtulmak için 13 yıldan beri başa gelen tüm hükümetlere başvurduksa da, ne yazık ki konutlarımız yapılmadığı gibi, müracaatlarımız da cevapsız kaldı. 


Son olarak Muş Deprem Bölge Müdürlüğüne 22.8.1979 tarih 12264 sayılı, 4.9.1979 tarih 12413 sayılı dilekçelerle başvurduk. Bizlere Varto merkezine konut yapılma emrinin olmadığını, Varto merkezine kimlere konut yapılacağının tespitinin bulunmadığını söylediler. 

Efendim, bizler 1966 
depreminde hak sahibiyiz ve tapulu arsalarımız mevcuttur. Bizlerin bu haklardan mahrum bıra- 


— —e 


ZONGULDAK 


kılmamızı sayın ilgililerden soruyoruz. 

. Varto depremi3 binin üzerinde ölü, çok sayıda yaralı, tüm evler yıkılmakla sonuçlandı. 

Depremden sonra her kesçe malum, ilgililerce de bilindiği gibi bütün hizmetler deprem olmuş gibi Muş merkeze, Erzurum Hınıs kazasına ve Bingöl'ün Karlıova kazasına verilmiştir. 

Aslında depreme uğrayan Varto halkıdır. Tüm malzemeler Muş ilinde sanki depo ediliyormuş gibi. Varto'dan mazlum, zavallı vatandaş yol parası bulamaz ki Muş'a gitsin, gittiği zaman da bugün git yarın gel hesabına halkı perişan etmektedirler. 

Yukarıda mahallemiz adina dert yandığımız, iki ay sonra karakışın gelişiyle o keze aynı barakalarda bir daha kendi haline terk edileceği bu zavallı halka hükümeti mizce konut sorunlarının halledileceğini ilgililerden rica eder, saygılarımızı sunarız. 


Günde 4 saat elektrikleri kesilen Tepebaşı Mahallesi sakinleri: 


"Ne zaman huzura kavuşacağız?” 


Son günlerde elektrik kesintisi şiddetle devam ediyor. Ama reisin oturduğu bölgede hiç bir zaman kesilmiyor, 20.30'da kesildiği yetmiyormuş gibi gündüz U3.00'den 13.00'e kadar da kesiliyor.Bırakalım elektrik kesintisini de, Tepebaşı halkının yolu da yok.Ayrıca tuvalet pislikleri herkesin bahçesine akıyor. 

—Ben Tepebaşı Mahallesinde mobilyâcıyım. İşler geri kalınca ustam bana kızıyor. Ben de ne yapayım, günde dört saat elektrik kesintisi oluyor. Ne zaman Tepebaşı halkı huzura kavuşacak? 

—Ben maden işçisi idim. Kahveye gitmiyorum. 
Evimde televizyonum var. Merakla haberleri bekliyorum. Tam haberlere yarım saat kala cereyan kesiliyor. Artık sinirimden ne yapacağımı şaşırıyorum. 
Bu soruna bir çözüm yolu bekliyoruz. 


TEK YETKİLİLERİNE SORUYORUZ 


VEZİRKÖPRÜ SAMSUN 


İşi ölümle pençeleşerek 


bitiren biziz, 


parayı neden 


müteahhitlere ödüyorsunuz? 


Yüzyirmi gündür, Samsun'un Vezirköprü ve Sinop' un Durağan kazasının ve köylerinin yüksek gerilim enerji nakil hattını yapan emek- 


çileriz. 


Dertler.miz çok büyük. Temmuz ve ağustos aylarında işverenin dediği saatlerde işe çıktık ve günde 12 saat hamalcasına çalıştık. Ama şimdi 


kış geldi. Arazide 


çalışmaya 


çıktığımızda 


soğuktan neredeyse donacağız. İşverene söylediğimizde "zarar ediyorum, işi yarım bırakırsanız para vermem" gibi bahanelerle bizi yıldırmaya ve çalışmay” zorluyor. Dört aydır hâlâ para alamadık. İşveren aslında her ayın yirmi- 


sinde istihak yapıp TEK 


'den para çekiyor 


ve çektiği paralarla başka işler dolandırıyor. 
Türlü bahanelerle işçilere para verilmi yor. 


Sayın TEK yetkilileri, işinizi müteahhitlere veriyorsunuz. Müteahhitler iş mi yapıyorlar? 


Toprak kuyudan tutup, teline 


kadar biz çeki- 


yoruz. İşi ölümle pençeleşerek biz bitiriyoruz, parayı onlara'ödüyorsunuz.Bu işi onlar değil, biz elleri nasırlı işçi ve köylüler yapıyoruz. Bize neden sormuyorsunuz çalıştığınızın karşılığını 


alıyor musunuz diye? 


Sayın aracılar, tefeciler, patronlar, işçileri 


köylüleri 


parasını vermemekle yıldıracağınızı 


ve emirleriniz altına alacağınızı mı sanıyorsunuz? 
Tersine bizler, işçi ve köylüler clarak her geçen günde ezildiğimizin farkına varıyor, daha da bilinçlenip , kuvvetlenip birleşiyoruz. Gün birleşme ve dayanışma günüdür. 


Alanyurtlu İşçiler Adına Cemalettin Usta 


leri keskinleştirmeye, çatlakları derinleştirmeye ve buradan kolaylıkla sızmaya çalışan, Sovyet Sosyal emperyalizmi ve onun iki ülke içindeki Beşinci Koludur. AET'ye Türkiye'yi katmak için Yunanistan'la tahrik etmek, Türkiye'de Yunanistan düşmanlığının körüklenmesine hizmet ediyor. Bu gelişmenin bugün kü dünya şartlarında ne Türkiye'ye, ne Yunanistan'a, ne de dünyanın her hangi bir ülkesine yararı var. Bugün bu düşmanlık bir tek Sovyetler Birliği' ne yarar: Çünkü yayılabilmesi, karşısında bölük pörçük devletlere, bölünmüş bölgelere, kısaca cep hede ` dağınıklığa. bağlı. 
Onun için hem bölgenin hem de bölge içindeki ülkelerin direnme gücünün zayıflamasını istiyor. AET'nin söylediği gibi, Türkiye'nin önündeki siyasi mesele Yunan istan'ın vetosu değildir. 
Bu konuda da Türkiye' nin önündeki objektif siyasi engel Sovyetler Birliği'dir. 

AET’ nin genişlemesi 


yararlıdır 

AET'nin elinde bilgi ve sermaye boldur. Hem bilgi, hem de sermaye Üçüncü Dünya ülkelerinde kıttır. AET bu imkanlarını karşılıklı yarar eşitlik ve saygı temelinde dünya halklarının, Üçün cü Dünya ülkelerinin hizmetine sunmalıdır. Sermayesini kısa sürede katlamak hedefinden vazgeç meli, tavizkar yönünü Üçüncü Dünya ülkelerine, mücadeleci tarafını da Sovyetler Birliği'ne döndürmelidir. AET ancak o zaman > genişleyebilir ve güçlenebilir. 

AET'nin kendisi de bugün Sovyetler Birliği" nin gözünü diktiği en önemli avdır. Saldırganı geriletecek olan tutum, AET'nin gerçek dost ve müttefiklerinin o nerede olduğunu görmesine önemli ölçüde bağlıdır. 


Türkiye” nin hedefi: Milli ekonomiyi 


güçlendirmek 


Türkiye'nin AET siyaseti bugün çok hatalı bir noktaya gelmiştir. 
Türkiye ile AET arasında bir mesele vardır. Tartışma ve pazarlık yapmak yerine, Türkiye AET'ye karşı (o yükümlülüklerini beş yıl süreyle dondurmuştur. Mesele buzdolabına konunca, donar. 
Geçen zaman içinde çözülmez. o Yükümlülükler bir yıl için filan da değil, tam beş yıl süreyle dondurulmuştur. Türkiye'ye bu aklı kimler veriyor? 
Türkiye'nin bütün meselelerinin emperyalist-kapitalist ülkelerden kaynaklandığını, yegane çözümü sosyalizme göçmek olduğunu, ama bunun için bugün şartların elverişli olmadığını, dolayısıyla (o Türkiye'nin emperyalist-kapitalist Batı ile pazarlık etmesi gerektiğini, pazarlık gücünü artırabilmek için sosyalist ülkelerle, özellikle de en büyük sosyalist Sovyetler Birliği ile | ilişkilerini geliştirmesi © gerektiğini söyleyen, mesela, Prof. 
Sadun Aren gibileri. 
Bunlar Türkiye'ye şantaj siyasetini benimsetmeye çalışıyorlar. Türkiye'nin Batı ile pazarlık etmesi, Türkiye'nin yararınadır. 
Pazarlık gücünü yükselte bilmesi ise tamamen Türkiye'nin doğal kaynaklarını harekete geçirmeyi, Türkiye halkının zekasına ve yaratıcı gücüne güvenmeyi esas almasına bağlıdır. Pazarlık gücü Sovyetlere yaslanmakla art- 


maz. Aksine azalır. Ve eninde sonunda Türkiye'yi Sovyetler Birliği" 


nin bir uydusu haline getirir. 
(DEVAM EDECEK) 


a 
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El ele ama kiminle? 


Yol ayrımındaki Demirel, artık kesin kararını vermeli. 


Fa 


7 


> 


MHP'yle mi elele yürüyecek, yoksa milletin geniş bir kesimiyle mi? 

Milletin geniş bir kesimiyle elele yürüyebilmesi için MHP'den elini çekmesi gerekli, 

Gerçi son zamanlarda bu doğrultuda atılmış adımları da yok değil hani. 

Ne gibi? 


, Örneğin gerginlik politikasını terketmesi, cephecilik stratejisinden vazgeçmesi gibi. 

Ecevit'e "gel kar mizin, elele verelim' 

Kabinesini nisbeten kurması gibi 

Zaten MHP'nin tepk mi? 

MHP İstanbul İl Başkan 


bu ülke hepi- den 5 gibi. 


kişilerden 


ı belli değil 


ne demişti: 


"Bu hükümet solcuların tepkisini çekmemek için gayret sarf *k kurulmuştur pi 

O böyle derken yeni hi etin İçişleri Bakanı nasıl bir demeç işti: 

“Tedhiş sağdan da ge ldan da gelse karşısındayız p 

Demek ki yeni İçişleri B tedhişin sağdan da geldiğini: kabul etmekteydi. 

Elbetteki onun bu sözleri, Demirel 


den izinsiz sarfetmesi beklenemezdi. 

Kaldı ki Demirel'de son günlerde "'eşkiyanın sağcısı solcusu olmaz, eşkiya eşkiyadır, yakalarına yapışacağız" şeklinde sözler sarfetmekteydi 


Oysa aynı Demirel, ge yaptığı bir basın toplantısında bu ların yazarının bir sorusu üzerin neşhur cevabi vermemiş miydi: 

"Bana sağcılar da suç işliyor dedirte mezsiniz ...' 

Dedirttik bile! 

Dünkü Demirel'le bugünkü Demirel arasındaki fark — az da olsa farkediliyor. 


Bu farkı farkeden MHP ileri 


nin telaşıda hemen seziliyor 

Ve MHP'nin sesi Hergün et hükümet aleyhine yaptı; i yayımların birinde b 

"Kimse darıln istidadı göremi 

Bir yeni b genel müdür ile nin ayağına gidere bir diğeri ko i dan sonra oyn se, bir üçüncü lerini, kaymak. 
bırakacağını y de yanında zor 
1979) 


gelenleri: 


si yeni 


kan, 


İşte MHP'nir z dışarıdan destek dediği şey Dışarıdan destekçi! MSP'nin ise 


Demirel'den isteği şu "Sağ-sol ayrımı yaş üzerine gidin, devlet da kıyımlara girişme) MSP'lisiyle, CHI letin geniş bir kes i Eğer Demirel, mille tir miyle elele yürüme zuya uyması Zon 


narşinin lerinde toplu 


\P lisiyle usudur yu. 
geniş bir kesi 


etindeyse, bu ar- 


yakında belli 


Uyar mi uymaz mi olur. 


İS | 
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YUGOSLAVYA SAVUNMA BAKANI: 


“Yugoslavya kimseye boyun eğmeyecek" 


© Nikola Ljubicic, ülke bütünlüğünü tehdit etmeye hazır bir takım çevreleri bu konuda uyardı 


BELGRAD (AA) 
Ülkesinin hiç kimseye boyun eğmeyeceğini belirten Yugoslavya Savunma Bakanı Nikola Ljubicic, ülke bütünlüğünü tehdit etmeye hazır bir takım "çevreleri" bu konuda uyardı. 
Bakan herhangi bir ülkenin ismini vermedi 
Bakan, Yugoslavya'nm diğer ülkelerin sosyal sistemlerine saygı gös- 


terdiğini ve onların içişlerine karışmadığını önemle vurguladı ve bu ülkelerin Yugoslavya'ya karşı aynı tutumu izlemelerini hatırlattı. 


Ljubicic, "Ancak üzülerek belirtmeliyim ki herkes böyle barışsever uygulamaları desteklememekte ve meydana gelen son olsslar da bunu kanıtlamaktadır” dedi. 


KABE'Yİ BASANLARDAN 
BİR GRUP HALA 
CAMİDE SAKLANIYOR 


© Baskını üstlenen örgüt, baskının amacının, Suudi Arabistan” da bir ayaklanma başlatmak 


olduğunu söyledi 


GCİDDE/BEYRUT 


Suudi Arabistan Enformasyon Bakanı Dr, Muhammed Abdu Yamani, Mekke' deki Mescid -Ul-Haram'a saldıranların büyük bir kısmının ele geçirildiğini, çok ufak bir grubun ise, caminin mahzeninde saklanmaya devam ettiğini açıkladı. Bakan, Suudi Arabistan güvenlik kuvvetlerinin camide ve Kâbe çevresinde duruma tama- 


SALT-2' YE KARŞI ÇIKAN ABD ESKi SAVUNMA BAKANI RAMSFELD 


"dilim tehlikesiyle karşı karşıyayız” 


WASHİNGTON 

ABD'nin eski Savunma Bakanlarından Donald Ramsfeld, dün Washington'da yaptığı bir açıklamada, Amerikan Kongresinin SALT-2 Anlaşmasını onaylamamasını istedi. ABD'nin askeri savunma harcamalarını 40 milyar dolar artırmasını talep eden Ramsfeld, "Bugün artık ölüm tehlikesi ile karşı karşıyayız" şeklinde konuştu. 

Ramsfeld, ABD siyaset çevrelerinde, genel olarak Üçüncü Dünya ülkelerine karşı sert ve yoğun müdahalelerden yana olan bir politikacı olarak tanınıyor 

Öte yandan Beyaz Saraya yakın çevreler, Washington-Tahran ilişkilerinin gerginleşmesi nedeniyle SALT-2 Anlaşmasının onaylanması- nın yeni güçlüklerle karşılaştığını belirtiyor-Jar. 

SALT-2 Anlaşması ile ilgili görüşmelerin, 
26 Aralıkta başlayacak olan Noel tatilinden 
sonra da süreceği bildiriliyor. 


Sewyetlerde petrol üretiminde artış hızı düşüyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Paris'te yayınlanan "Herald Tribune" gazetesi Sovyet ekonomisinin bu yılın ilk 9 ayını değerlendiren bir rapora dayanarak, petrol üretiminde büyük bir yavaşlama olduğunun görüldüğünü bildiriyor. Gazete ayrıca konunun Moskova'daki yüksek düzeyde bir konferansta ele alındığını ve Petrol ve Kömür Bakanlıklarının eleştirildiğini yazıyor 

Resmi rapor, bu yıl sonuna kadar Sovyetlerin günlük ortalama petrel üretiminiri 11,7 milyon varil olmasını öngörüyor, Gözlemciler bu miktarın geçen yılki tahmini sayılara göre yalnızca 250 bin varillik bir artışı ifade ettiğini, bunun da 1950'den bu yana görülen en düşük yıllık artış olduğunu belirtiyorlar. 
1960 yıllarında üretim her yıl günde ortalama 400 bin 
varil artmış, son yıllarda bu miktar 500-600 bin varile çıkmıştı. 

Amerikan Kongresinin bir araştırması da, Sovyetlerdeki petrol üretiminin, 1971-75 arası yılda yüzde 6,8 artarken, bu oran 1979'un ilk yarısında yüzde 2,7'ye düştüğünü belirtiyor. Kongre araştırması, bu duruma göre, Sovyetler Birliği'nin Varşova Paktı ülkelerinin petrol gereksinimini 1980'lerde karşılayamayacağını ileri sürüyor. 


5 kıtadan 


KISA HABERLER 


`A 


Rodezya, İngiltere” nin ateşkes planını kabul etti 


, LONDRA (AA) 

Salisbury hükümetinin, `agiltere tarafı: lan hazırlanan ateşkes planını kabul ettiği bildirildi. 

Sözkonusu plan Lancaster House Konferansından sonra Rodezya'da 10 gün süreyle ateşkesilmesini öngörüyor. 

Bununla birlikte, "Yurtsever Cephe' liderleri, planı kabul edip etmedikleri konusunda hâlâ açıklama yapmadılar. Bilindiği gibi İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Carrington, “Yurtsever Cephe” liderlerine, plan hakkındaki görüşlerini açıklamaları için pazartesi gecesine kadar süre tanımıştı. 


AET-COMECON ilişkilerinde ilerleme yok 


Avrupa Ekonomik 1opluluğu ile Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyi (COMECON) yetkilileri arasındaki görüşmeler Moskova'da sürüyor, Şovyet TASS Ajansının bildirdiğine göre, iki örgütün temsilcileri, Batı Avrupa ile Doğu Bloku arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi sorununu ele alıyorlar, 

Öte yandan Fransa Radyosu konu ile ilgili haberinde iki tarafın çeşitli konularda anlaşmazlığa tük'erini belirtti. COMECON yetkilileri AET ile genel bir licaret anlaşması imzalanmasını lalep ederken, Avrupalılar Doğu B u ülk tek tek, ikili ticarı anlaş- 


malar yapılmasını işliyor 


leri ile 


men hakim olduklarını ve mahzene kaçanların ele geçirilmesinin de an meselesi olduğunu kaydetti. 

Yamani, mahzendekilerin sağ olarak yakalanmasına çalışıldığını ve bunların şeriat kanunlarına göre gerekli şekilde 


cezalandırılacaklarını belirtti. 
Bakan daha sonra, 


Mescid-Ül- Haram'a saldıranların, İslamiyetin en kutsal bir yerini kirletmekten suçlu olduklarını ve bunlara acımasız davranılacağını bildirdi. 

BASKINDA 600 

KİŞİ ÖLMÜŞ 

Öte yandan baskın olayını üstlenen "Arap Yarımadası Müslüman Devrimciler Örgütü" yayınladığı bildiride baskın sırasında 600: kişinin: öldüğünü, 7. bin. kişinin de olayla ilgili olarak tutuk landığını öne sürdü. 

Beyrut'ta yayınlanan bildiride, olayın aslında Suudi Arabistan'da, içten içe kaynamakta olan ayrılıkçıların (o başlattıkları bir ayaklanma girişimin- den başka bir şey olmadığı söylendi. Bazı kaynaklar, Mescid-ül- Haram' i basanların bir kısmının Hicazlı olduklarını belirttiler 

Öte yandan Kuveyt basını, Mescid-Ül-Haram baskınının, 
Kardeşler" örgütü tarafından gerçekleştirildigini öne sürdü. 

Kuveyt gazeteleri, “Müslüman Oo Kardeşler" örgütünün baskına katılan kolunun "El Tekfir Ülhücra” adını taşıdığını ve bunların modern yaşamın bütün olanaklarına karşı olduklarını ileri sürdü 


BM Genel Kurulu 
Siyasi Komisyonunda, silahsızlanma konusunda oylama 


yapıldı 
BİRLEŞMİŞ 
MİLLETLER(AA) 

BM Genel Kurulu Sıyasi Komisyonu, önceki günkü oturumunda, nükleer silahlar üzerindeki denemelerin: azalmaması karşısında Kurulun büyük bir endişe duyduğunu açıkladı, Karar metninde, bütün ülkelerin nükleer denemelere son vermesi konusunda bir karar tasarısı oylamaya sunuldu ve karar lehin- de 128 ülke oy kullandı, Çin ve Fransa çekimser kaldı. 

Metinin tümünden önce oylamaya sunulan ve nükleer denemelerin bütünüyle yasaklanmasını sağlamak için bir sözleşme yapılması yolunda görişmelere başlanmasına öncelik verilmesini içeren bir bölüm, aralarında ABD, Fransa, İngiltere ve Rusya'nın då bulunduğu 14 çekimsere karşı 
114 oyla kabul edildi. 

Komisyon ayrıca, elinde nükleer silah bulunmayan ülkelerin topraklarında bu silahların yerleştirilmesini yasaklayan bir başka karar tasarısı Komisyonda 18'e karşı 
85 oyla kabul edildi. Oylamada 22 ülke çekimser kaldı. 


Hyi 


sım tarihli 


yınladı 


di. 


rak “Moskova'nın ikiv 


Çin Komünist Partisinin günlü! 
' organı "Renmin Ribâo" gazetesi, 2: sayısında Tahran'daki ABD Elçiliği baskını Konusunda bir yorum ya- 


Çin basını TahranWashington gerginliğini yakından izlerken, Papa, Kurtuluş Örgütü ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuk girişimlerine geniş ver ver- 


Çin gazetesi, İran olayları ile ilgili olalölüğünü” teşhir ederken şunları yazdı: "Moskova yine başkalarının düştüğü külü durumları wevinçle karşıladı, Kremlin önce ABD Li çiliğinin işgal edilmesini anlaşılabilir bir eylem olarak kabul ettiğini açıkladı. Fakat aynı açıklamada diplomatların dokunulmazlığına bütün ülkelerde xe her zaman saygı gösterilmesini de istedi, Bu tutum * şunu düşündürmektedir. SSCB 


"Moskova başkalarının düştüğü 


“ “PEKİN 


3 Ka- 


Devrik Şah hakkında 


soruşturma açılırsa, rehineler salıverilecek 


ÇİN'İN İRAN OLAYLARI KONUSUNDAKİ YORUMU: 


kötü durumu sevinçle karşıladı" 


bir yandan yangma köfükle gidip çıkar sağlamak istiyor, “ülevlerdön kaçmak istiyor.” 
“Renmin rununun çözi ları yazıyor; 


ama İbi” yandan id: 
soü konusunda ise şun- 


Dünya kamuoyu, Ameri- 


kalı ve İranlı yöneticilerin soğukkanlı- 


içinde, şim 


hklarım koru 


ki bunalımı yavaş çözmesini ve böylece dünyada ra katkıda bulunmalarım istiyor.” 


rak, sorumlu bir tutum vaş ikra- 


Fransız “Le Monde” gazetesinin Pe- 


ganistän 
Birliği'nin hatırlatan 


olayları ne 

istikrarsızlığı 
Çinli yöneüciler, devrimden sonra İran hükümeti ile gelişen ilişkiler Kurmaya önem verdiler, Geçtiğimiz hafta içinde de bir İran ret ederek iki ülke alışveriş konusunda görüşmeler yaptı. 


kin muhabiri geçtiğimiz ilkbahardan bu vana Orta Doğudaki isükrarsızlığa dik-Kat çektiğini hat 


yor, Özellikle Afniyle, Sovyetler körüklediğini 


caret heyeti, Peasındaki 


| 'Alternative 


Pour les droits et les libertes démocratiques. en Europe de KES 


("Alternalive" (seçenek) dergisinin başlığı Derginin alt başlığında “Doğu Avru pa'da haklar ve demokratik özgürlükler için" cumlesi yeralıyor.) 


Fransa'da, Doğu blokundaki muhalefet hareketinin yeni bir yayını çıkıyor 


PARİS 

Fransa'nın en büyük yayınevlerinden 'Masro" kasım ayından itibaren "Alternative (Seçenek) adlı bir deri yayınlamaya başladı. 
ovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'daki muhalefet hareketleri ve bu ülkelerde sosyalizm mücadelesini ana konu alan derginin yazı kurulunda Jiri Pelikan, Leonid Plioucht gibi muhaliflerin yanısıra bazı Fransız aydınları da bulunuyor. Derginin ayrıca çeşitli Doğu Bioku ülkelerinde ve Moskova’ da muhabirleri ve yazarları var. 

Derginin yazı kurulu sorumlusu ve yayınevi- nin sahibi rTançois Maspero, ilk sayıda "Alternative"'in amaçlarını şöyle açıklıyor: 

"Sovyetler irliği" 
nde ve Doğu Avrupa ükelerinde kişisel ve kollektif demokratik özgürlükler uğruna, baskıya karşı verilen mücadele Batı Avrupa'da gün geçtikçe ilgi topluyor (...) 'Alternative" dergisi bütün bu mücadele haberlerini toplaacak, baskıya uğrayanarla dayanışma içinde olacak, isimsiz kişilerin görüşlerine yer verecek, onların fikirlerini genis 

itlelere (o duyuracak yaptığı röportaj, anket 


ve (incelemelerle söz konusu ülkelerdeki mü vadelenin daha Tfazle desteklenmösine çalışa cak." 

F Masp inin yazarları yak kında ise şu bilgileri 


Alternative siz bir dergidir. Derginin çıkmasında önayak olanlar ne Batının kapi talist sistemini ne de sadece adı sosyalist olan Doğunun rejimlerini be nimsemişlerdir Dergi yazarları, her turlü poli siye baskıva, totalilariz me ve zulme karşıdır." 

"Alternative" dergi si, Batılı hükümetlerin ve çeşilli örgütlerin in san hakiarı konusunda ki girişimlerinin yanısı ra, güçlü bir kamuoyu yaratarak bütün msan İarın Sovyetler Birliği" nde ve Doğu Avrupa' 
da yapılan haksızlıklara ve baskılara karşı çık masını öneriyor 


i ro, der 


veriyor 


bağım 


Dergi, baskı altında ki insanların tecritten kurtularak Balı Avrupa ile canlı bir diyaloga gir mesini amaçlarken, muhalefet hareketlerini destekleyen akımlar görüş çözüm belirtiyor 

Dergi, adını Doğu 
Alman muhalifi Rudolf Bahro'nun yine aynı adı 


çeşitli arasındaki ayrılıklarına da arayacağını 


taşıyan (Seçenek) adlı kitabından almış, ve iki ayda bir yayınlanacak 


Genellikle kist" eserleri yayınlayan "Maspero" yayınevinin bu girişimi, özellikle Fransa'daki Rus ve Doğu Avrupa "muhalifler" arasında sevinçle karşılandı. Muhalifler, kendi dillerinde yayınladıkları küçük dergilerin yanısıra, Fransız dilinde bir mücadele dergisinin çıkmasını, kamuoyuna seslenme bakımından önemli buluyorlar 


“Troç- 


"Alternative" dergisinin ilk sayısında Sovyetler Birliği, Polonya, Çekoslovakya ve Romanya'dakı muhalefet hareketleri konusunda incelemeler yer alıyor. 


Kültür konusuda yayınlanan gizli kitapların dökümünü yapan "Alternative"” dergisi, muhalefet hareketinin yayınladığı belgelerin Fransızca çevirisini $unuyor 


Derginin "Olaylar" bölümünde ekim ayında Rusya'da ve Doğu Blokunda gerçekleşen bâskı aleyhtarı gösteriler ve yargılanmalar özetleniyor. Son bölümde ise Moskova Olimpiyatları konusunda çeşitli görüşler sergilenmiştir 


BM Güvenlik Konseyi 


nin rehinelerin serbest 


bırakılması yolunda karar alması bekleniyor 


Temsilciler Meclisi Mali Komisyonu Başkanı, 


ABD'nin İran'ın içişl 


AHRAN ABD Elç öğrencilerin eylemi teri 


erindeki rolü hakkında soruşturma 


açılmasını istedi o 


Waldheim, 


ABD” nin Şah” ın 

yolsuzluklar; 

hakkında soruşturma 

açmaya razı 

olduğunu ileri sürdü o 

Sadr, rehineler 

konusunda 

çözüm yolu 

bulunduğunu söylüyor 
©. 


DIŞ HABERLER SERVİSİ iliğindeki işgalci Müslüman sürerken, BM Genel Sekre- 


urt Waldheim, ABD'nin, devrik Şahın insan haklarını çiğnediği konusunda bir araştırma yapılmasını kabul ettiğini açıkladı. 
Homeyni ise, ABD etkisindeki Güvenlik Konseyi toplantısını kabul etmediklerini belirtti. 


Beyaz Saray, ABD'ni 


n İran'ın içişleriyle ilgisini 


ele alan bir araştırmanın "olumsuz" olacağını ileri 


sürdü. 


BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'ın önerisi üze- 


rine BM Güvenlik Konseyi toplandı. İlk toplantıda poean tespit edildi. İkinci toplantıda ise gerginleşen 


ran-ABD ilişkileri görüşüldü. 
Rehinelerin kurtarılması için Tahran'da çaba sarfeden Kongre üyesi George Hansen'in girişimleri 


Washington tarafında Beyaz Saray sözcüsü 


“olumsuz”.karşılandı. 


Jody Powell, dewik Şahı 


ABD'ye Kissinger ve Rockefeller'in çabasıyla değil, “insancıl amaçla" kabul ettiklerini ileri sürdü. 


* 
BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim, ABD'nin uluslararası bir komisyonun devrik Şahın insan haklarını çiğnemesi konusunda araştırma yapmasını, şimdilik desteklemeyi kabul ettiğini açıkladı. Ancak bu haber henüz ABD yetkililerince doğrulanmadı. 

Waldheim, BM Güvenlik Konseyi İran konusunu görüşmeye başladığı zaman, Amerikalı rehinelerin bırakılması ve devrik Şahın insan haklarını çiğnediği yolundaki iddiaları incelemek üzere bir uluslararası komisyon kurulması yolunda çalışacağını söyledi. 
Waldheim bu komisyo- nun BM himayesinde çalışacağını sözlerine ekledi. 

Öte yandan, İranlı di ni lider Homeyni, Güvenlik Konseyinin İran'lgilgili toplantısını kesinlikle kabul etmediklerini belirterek, "ABD'nin doğrudan etkisi altında bulunan hiç bir konsey yada mahkemenin kararını geçerli sayamayız" dedi. 

Kum kentinde bir açıklama yapan Homeyni ayrıca, rehinelerin Tahran'daki (Büyükelçilikte yargılanmaları gerektiğini söyledi 

Bu arada ABD Elçiliğini işgal altında tutan İranlı öğrenciler binanın etrafına mayın döşediklerini açıkladılar, İranlı yetkililer ise, Homeyni' nin bulunduğu Kum kenti hava sahasının, bir güvenlik önlemi olarak kapatıldığını bildirdiler. 


İRAN'IN 
İÇİŞLERİNE 
KARIŞMAK 

ABD Temsilciler Meclisi Mali Komisyonu Başkanı Henry oRuess'in ABD'nin İran'ın içişlerindeki rolü konusunda bir kongre araştırması yapılmasını önerdi. y 

Ancak Beyaz Saray sözcüsü Jody Powell, ABD'nin İran'ın içişlerine karıştığı yolunda “Amerikan vatandaşları rehin tutulurken” bir araştırma yapmanın "olumsuz" olacağını iddia etti. Ayrıca Washington çevreleri Hansen'in yürüttüğü çabalardan memnun" olmadıklarını kaydettiler. 


GÜVENLİK KONSEYİ TOPLANTISI 

BM Güvenlik Konseyi 

İran konusunu görüşmek 


* * 


üzere toplanırken, Iran'ın BM'deki temsilcisi Seyit Sencabi, önümüzdeki günlerin önem taşıdığını, belirterek topiantının bir hafta ertelenmesini istedi. Sencabi, böylece İran Dışişleri Bakanı Beni Sadr'ın BM çalışmalarına katılmak üzere önümüzdeki hafta New York'a gelebileceğini söyledi. 


ABD ise Güvenlik Konseyinin, Tahran'daki rehinelerin serbest bırakılması yolunda bir karar almasını istiyor. ABD, böyle bir karar alınmadığı takdirde,İran'ın devrik Şah hakkındaki iddialarını ogörüşmeyeceğini kaydediyor: 


SADR'IN 
AÇIKLAMASI 


İran Dışişleri Bakanı Beni Sadr, son bu.salıma bir çıkış yolu bulundugunu belirterek, "ABD Kongresi devrik Şahın mali yolsuzluklarını araştırmayı kabul etmiştir" dedi, Sadr, ABD ve dünya kamuoyuna davalarıyla ilgili gerçekleri anlatma çabalarının ürünlerini vermeye başladığını söyledi. 

İran'ın, devrik Şahın yolsuzlukları konusunda soruşturma açılması halinde rehineleri serbest bırakacağı ifade edilmişti. 

Bu arada Alman 
"Stern" dergisine bir demeç veren Ayetullah Beheşti, devrik Şahın ABD'ye kaçırdığı servetin İran'a iade edilmesi halinde rehinelerin serbest bırakılması için çaba harcayacağını söyledi. 


BİR US TAHRİP 
EDİLDİ 


İran'ın Irak sınırı yakınlarındaki Narjem hava üssü, 26 Kasım gecesi bir grup silahlı kişi tarafından basılarak tahrip edildi. 


İran devlet radyosu, saldırganların 4 nöbetçiyi yaraladıklarını ve modern aygıtlarla donatılmış üssü yaktıklarını duyurdu. 


Kimlikleri tespit edilemeyen saldırganlar civar- daki bir TV istasyonuna tahrip kalıpları koydular, ancak tahrip kalıpları daha sonra etkisiz hale getirildi. 


dırısına karşı kapatıldı. 


rini belirtti. 


ekledi. 


Muhtemel bir ABD saldırısına karşı 


Kum kenti hava sahası 


kapatıldı 


. TAHRAN/LOS ANGELES Ayetullah Homeyni'nin bulunduğu kutsal Kum kenti hava sahası,muhtemel bir ABD sal- 


Basına bir açıklama yapan General Fellahi Kuma'a genellikle hükümet üyelerini ve dini liderleri getiren helikopterlerin bile önceden izin almadan Kum'a gelemeyeceklierini belirtti. Fellahi 20 milyon kişiden oluşan bir milisin örgütlenmesi için çalışmalara başladıklarını ve gerektiğinde genel “seferberlik ilan edebilecekle- 


Bu arada ABD eski Başkanı Nixon, şimdiki halde İran'a askeri müdahalede bulunmanın çok tehlikeli olacağını kaydetti. Nixon, "An- ` cak, bir tek rehineye zarar verilirse, misillemeye geçilmesi gerekir" dedi. e 

Nixon, devrik Şahın geri verilmesini kabul etmeyeceklerini ve İran'ın petrolü silah olarak kullanmasına izin vermeyeceklerini de ileri sürerek, Şahın ‘katliam yapmadığını ve Homeyni' den daha "'iyi" bir lider olduğunu iddialarına 


İNGİLTERE'DE 


BİR CASUS BAHA YAKALANDI 


LONDRA (AFP-AA) 


İngiliz polis ime Scotland Yard, İngiliz Haberalma Servisi M15'in sekreterlerinden Bayan Pamela Lamble'nin casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklandığını açıkladı. Polis, 44 yaşın- daki Pamela Lamble'nin "Devlet güvenliğine zarar vermek amacı ile düşmana doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bir başkasına bazı bilgiler vermekle" suçlandığını acıkladı. 


ğunu belirtti. 


ti, 


Önceki gün Londra mahkemesine çıkarılan sanığın yürürlükteki İngiliz yasalarının devlet sırları ile ilgili (o maddelerine göre, bir hafta süre ile tutuklu kalacağı bildirildi. 

Scotland Yard düşmanın kim olduğu konusunda bir açıklama yapmadı. Pamela Lamble İngiliz casusluk örgütü MI5' teki işinden bir ay önce 
28 yıl çalıştıktan sonra 
yeniden öğrenciliğe başlamak üzere ayrılmıştı. 


İhtiyat önlemi olarak 


ABD ORTA DOĞU' DAKİ "GEREKSİZ” DİPLOMATLARI GERi ÇEKECEK 


WASHİNGTON (AA) 


ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ülkelerindeki Amerikan diplomatik misyonlarında görevli “elzem olmayan personelin ve ailelerinin" geri çekileceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü ABD-İran ilişkilerinin gerginleşmesi, İslamabad'daki Amerikan Elçiliğinin yakılması ve Mekke'de, Mescid-Ül-Haram'a karşı girişilen baskın yüzünden bu kararı bir ihtiyat önlemi olarak alındığını ve geçici oldu- 


Orta Doğudaki 12 ülkeden 10'undaki Amerikan elçiliklerine gerekli hazırlıkların yapılması yolunda talimat verildiği öğrenildi. Bu ülkeler içinde Türkiye ve Ürdün'ün bulunmadığı belirtildi. 

Bakanlık çevreleri sözkonusu 10 ülkenin adlarını açıklamaktan kaçındılar. 

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, hiç bir Amerikalının bu ülkelerden ayrılmaya zorlanmayacağını, sadece arzu edenlerin tahliye edileceğini kaydet- 


Bayan Şaranski eşini kurtarmak amacıyla kitap yazdı 


©Rus muhalifi Anatol Şaranski 
13 yıla mahkum olmuştu 


PARİS 
Ünlü Sovyet matematikçisi Anatol Şaranski' 


nin eşi Bayan Avital Şararski, önceki gün Paris'te düzenlediği 


basın toplantısında, Gelecek Yıl Kudüs'te" başlıklı kitabını tanıttı. Edebiyatçılardan çok siyasal bilimcilerin ilgisini çeken kitapta Bayan Şaranski, kocasının tutuklanma koşullarını ve Sovyetler Birliği'ndeki Musevilere yapılan baskıları anlatıyor. 
"Musevilik taraftarı ve İnsan Hakları savunucusu aktif bir militan" olarak canınan Anatol 


Şaranski, 1978 yılının temmuz ayında gizlice yapılan bir duruşma sonunda 3 yıl ağır hapis, 
10 yıl da çalışma kampı cezasına çarptırılmışti. 


Bayan Şaranski'nin kitabında anlattıkları arasında ilgi çeken bir konu da, Rus asıllı Musevilerin büyük kitleler halinde İsrail'e göç etmelerini ele alması oldu. Bilindiği gibi, Rusya'dan gelen Museviler, İsrail'in kurduğu yeni yerleşim merkezlerine yerleşiyor veya İsrail'in ordu birliklerini güçlendiriyor. 


AF öRGüTü, ENDONEZYA'DA SI YASI TUTUKLULARIN SALIVERİLMESİNİ İSTEDİ 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 

Uluslararası Af Örgütü, Endonezya hükümetinin, mahkeme önüne Çıkarılmadan uzun süredir gözaltında tutulan, siyasal suçlardan sanık kişilerin serbest bırakılacağı yolundaki sözüne 


uymasını istedi. 


Uluslararası Af Örgülünce Londra'da yapılan açıklamada, Endonezya yetkililerinin bir süre önce, mahkeme önüne çıkarılmamış siyasal tutukluların serbest bırakılmasını kabul ettiği 


hatırlatıldı. 


Açıklamada, ancak Endonezya'da bazıları 
14 yıldır gözaltında tutulan, siyasal suçlardan 
sanık 500 kişinin serbest bırakılmayacağı yolunda haberler alındığı belirtilerek, Endonezya hükümelinin siyasal tutukluların salıverileceği yolundaki verdiği güvenceye uyması isten- 


di. 


i 
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© Maden-iş, DİSK'e 


© Maden-İş ın 


yanı sıra sahte 
TKP'nin kontrolündeki 


ödememesi yüzünden 
DİSK mali bunalım 

£ 

içine düştü 


i 


Uzun yol us 


'Transtitko işçileri kazalarda sakatlanan dığını söylüyorlar. 


Grevdeki Tran 


"Sahipsiz ölüp giden arkadaşlarımızın mücadelesini sürdürüyoruz” 


© Transtitko TIR Şirketi i 


işgüvenliği istiyorlar 


ANKARA (ÖZEL) 

Transtitko TIR Şirketine bağlı olarak çalışan işçiler 25 gündür grevde bulunuyor. Patronun grevi kırmak için sık sık dışardan işçi getirtmesine, işyerine baskınlar düzenlemesine rağmen işçiler grevi kararlı bir şekilde sürdürüyorlar. 

Grevin, patronun "Ben sendika filan tanımıyorum" demesi ve toplusöz leşme görüşmelerine oturmaması yüzünden yapıldığını anlatan işçiler, çalişma koşullarını şöyle anlattılar: 

"Biz gece gündüz demeden direksiyondayız. Ama ücretimiz 5400 lira! 
Başka memleketlerde ölsek, başımıza iş gelse kimse sahip çıkmıyor. Bir arkadaşımız. bayramın ikinci günü kaza yaparak öldü. Ailesi ortada kal- 


Bulut işçileri işyerinin yeniden açılmasını bekliyorlar. . . . 


Siteler'deki Bulut işletmesinden . 
atılan 29 işçi sokakta kaldı 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara'da 40 bin işçi: durdu. Atılan 


letmenin çalışmasını aur- 


nilyonlarca lira tutan 
| aidat borcunu 


ödemedi 


Bank-Sen ve Baysen sendikâlarının da aidat borçlarını 


İSTANBUL (ÖZEL) 

DİSK'ten geçtiğimiz şubat ayında geçici olarak ihraç edilen Maden-İş Sendikasının DİSK'e 7 milyon lira civarında aidat borcunu ödemediği bildiriliyor. Maden-İş'in yanısıra Bank-Sen ve Baysen Sendikalarının da DİSK'e 19 aydır aidat borçlarını ödemedikleri ve bu yüzden DİSK'in büyük bir mali bunalım içinde olduğu öğrenildi. 
DİSK Anatüzüğüne göre, DİSK'e bağlı tüm sendikalar her üyeleri için konfederasyona ayda yasal brüt asgari günlük ücretin onda biri tutarında aidat ödemekle yükümlü bulunuyorlar. Günlük brüt asgari ücret 180 lira olduğundan, DİSK'e bağlı sendikaların üye başına ödeyecekleri aidat 18 lira tutuyor. 35 bin civarm: da üyesi ni tahmin edilen Maden-İş'in şubat ayından bu yana geçen 
10 aylık süre için DİSK'e 
ödemesi gereken toplam 
aidat tutarı 6 milyon 300 
bin lirayı buluyor. Bu miktar, Maden-İş'in sık sık söylediği, 90 bin üyesi olduğu iddiasına göre hesap verilecek olursa , Maden-İş'in 16 milyon 200 bin lira aidat borcunu kabullenmesi ge- 


rekiyor. 


taları grevde 


Öğrenildiğine göre Maden-İş, yaklaşık 7 mil- 


yon lira tutan bu aidat borcunu DİSK'e ödeme- m; bulunuyor. Sahte TKP'lilerin kontrolündeki Bank-Sen ve Baysen Sendikalarının da 10 aydır DİSK'e aidat borçlarını ödemedikleri belir tiliyor. Aidat alacaklarını alamayan DİSK'in bu yüzden büyük bir mali bunalım içinde olduğu, hatta personel giderlerini karşılayamayacak duruma geldiği söyleniyor. 


Maden-İş'in DİSK 6. 
Genel Kurulundan önce de DİSK'e olan önemli miktardaki borcunu ödemediği, şu anda sendika ya ait olan Politika gazetesinin ve DİSK-Kent'in borçlarını DİSK'in üzeri ne yıktığı biliniyor. 


veya ölen arkadaşlarına sahip çıkılma- 


stitko işçileri: 


sçıleri ücretten çok 


dı, patron hiç bir ödeme yapmadı. 
Biz ücretten daha çok iş güvenliği istiyoruz. Kazada ölen ve sahip çıkılmayan bütün arkadaşlarımızın mücadelesini biz sürdürüyoruz." 
Grevde bulunan 87 işçi en çok patronun kanunsuz tutumlarındari şikayet ediyor. Patronun iki günde bir işyerini basmasını şöyle anlatıyorlar “Patron grevimizi kırmak için dışarıdan işçi getiriyor Gelen işçiler çalışmak istemiyorlar. Çalışan çok az işçi oldu. Ama hep patron işçileri çalışmaya teşvik ediyor. Çok sayıda polisi de çağırarak bizi çatıştırmak istiyor. Bugüne kadar kararlı tutumu muzla ve birlik halinde hareket etmemizle bütün saldırılara karşı direndik, Sonunda başarıya ulaşacağız." 


Hatırlanacağı gibi Maden-İş, Bank-Sen ve Baysen Sendikaları, bölücü tutumlarından ötürü bu yılın şubat ayında DİSK Onur Kuruluna sevkedilmişler ve birer yıl süreyle konfederasyondan geçici olarak ihraç edilmişlerdi. 


Denizli 
Belediyesindeki grev oylaması 
İş 
Mahkemesince iptal edildi 


DENİZLİ (THA) 
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasının toplu iş sözleşmesi o görüşmelerinin sonu çlanması üzerine Denizli Belediyesi işyerlerinde yaptığı grev oylaması İş Mahkemesince "Yasalara uygun şekilde yapılmadığı ogerekçesiy- le iptal edildi. Denizli İş Mahkemesinin kararı gereğince, Denizli Belediyesinde yeniden grev oylaması yapılacak 


Denizli İş Mahkemesi -Genel-İş Sendikasının grev oylamasından sonra aynı sendikaya kar şı bir grup işçinin yaptığı itirazı incelediği ve oylamanın yasalara uygun yapılmadığı hükmüne va- 
“tarak kararı yazı ile vali- 


ğunu belirten işçiler, zı ile liğe ilettiği bildiriliyor. 


işçileri geri “İşe tekrar alınana kadar 


nin çalıştığı Siteler'de kurulu Bulut İşletmesin- de bir süre önce 17. maddeye dayanarak işten atılan 29 işçi sokakta kaldı. 

işçiler işten atılınca Bulut İşletmesine gelmeye devam ettiler. Bunun üzerine işyeri sahibi iş- 


işe almadığı gibi işi tatil etti. 

29 işçi, örgütlendikleri Devrimci Metal-İş Sendikasının yetki alması için ısrar etmiş, bu istekleri kabul edilmeyince, işi yavaşlatmışlardı. Mücadelelerinin haklı oldu- 


Bulut'a gelmeye devam edeceğiz. İstediğimiz sendika da yetkiyi alacaktır" dediler. Her gün işyerine gelen işçiler, işyeri sahibinin işletmeyi çalıştırmaya başlamasını ve işe alınmalarını bekliyorlar. 


Yeni grev oylamasının önümüzdeki günlerde yenileneceği oylamadan çıkacak sonuca göre Genel-İş Sendikasının Denizli Belediyesine bağlı işyerlerinde greve gidip gitmeyeceğinin kesinlik kazanacağı belirtiliyor. 


mi 


latlanma 


kadırılması, işyeri 


Sendikanın Güney kongresinde konuşan 


iz 


Güney Anadolu 


nel 


ve Tek Gıda-İş yöne van başkanının 


Kon; 


Sabri Ayca, 


met Karagöz, Zafer 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Zihni Uğurlar getirildi. 


Tek Gıda-İş Teşkilatlandırma Sekreteri Orhan Balta Kongrede Divan Başkanlığını yaptı. 


Tek Gıda-İş Teşkilatlanma 


Sekreteri, referandumun yasallaşmasını istedi 


e Tek Gıda-İş Güney Anadolu Merkez Şube Başkanlığına 


yeniden Rıfkı Demirci seçildi 


ED a 


ANKARA (ÖZLL) 


a Ba bağlı Tek Gıda İş Sendikası Teş tiekreteri Orhan Balta sendikal haklonn kısıtlanmasına karşı olduklarını, lokavtın yetki referandumun getirilmesinin şart olduğunu memurlara da grevli toplusözleşmeli sendikal hakların verilmesinden yana olduklarını söyledi 


ihtilafının, çözümde 


Anadolu merkez şube Balta, işçilerin bir çatı 


altında toplanmaları gerektiğini, mücadelenin 

ancak bu yolla başarıya ulaşabiliceğini belirtti 

ve bütün partilerin anarşi ve hayat pahalılığına 

rag birleşmelerini istedi. 
ivan 


Orhan Baltarın yaptığı 


erkez şube 4. Olağan Geurulunda merkez şube başkanlığına yeniden Rıfkı Demirci seçildi. 

Genel Kurula Adana, G.Antep, Urfa Nizip ve Mersin'den 11 bin işçiyi temsil eğen 103 EA geden 88'i katıldı. Adana Tekel Sigara Fabrikasından 8 e Gangl Kurul esnasında Türk-İs 

imini protesto ederek dikendilerine söz hakkı verileceğini belirtmesine rağmen, salonu terkettiler. 

e sonunda, Rıfkı Demirci yeniden Merkez Şube Başkanı olurken, yönetim Kurulu ia Erhan Ciftdalöz, 
Remzi Uzün, Halil Gider, Ramazan Bakar, Necati Asoydani Mustafa 

Igar, Celal öz Kıyıkçı, adir Sümer, Ufuk Benlioğlu, Mehmet Hayta, 


le- 


Erdal Mithat, 
Lİ Musa 


ılıç, Meh- 


eli E 


.Cangüvenliği isteyen Ödemiş... 
Tekstil işçileri işbaşı yapmadı ` 


İZMİR (THA) 
Toplu zehirlenme nedeniyle kapatılan Ödemiş Tekstil fabrikası işçilerin, işverenden Can güvenliği istemeleri nedeniyle hafta başında üretime başlayamadı. 


THA muhabirinin edindiği bilgiye göre bilir- kişi raporunda geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda 80 işçinin 


Tekel Tütün cuma günü 


IZMİR (AA) 
Yaklaşık 17 bin işçihin çalıştığı Tekel Tütün İşletmelerinin cuma günü kapanacağı bildirildi. 
Tekel İzmir Merkez Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, mayıs ayi başından itibaren açılan 3'ü Tekel'e ait 15'i kiralık toplam 18 işletmenin 


Devrimci Sağlık-İş izmir Şube Kongresi yapıldı 


İZMİR (ÖZEL) 


DİSK'e bağlı Devrimci Sağlık-İş Sendikası İzmir Şube Kongresi pazar günü Genel-İş Eğitim salonunda yapıldı. Kongre sonunda, . eski yönetim, tek liste olarak çıkıp ye niden işbaşına geldi 

DİSK'e bağlı Has-İş Sendikasının geçen yılki genel kurulunda ismini Devrimci Sağlık-İş olarak değiştirmesiyle faaliyeti- 


Ankara Tes-İş Yönetim Kurulu belirlendi 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara Tes-İş Genel 


Kurulunda yapılan seçimlerde eski başkan Nazmi Ergil yeniden başkanlığa seçildi. 


İcra Kurulunun değişmediği seçimlerde, yönetim kuruluna 9 yeni üye getirildi. 


yemekten belirlenmişti 

Öte yandan 26 Kasım günü deneme üretimine başlaması gereken Ödemiş Tekstil fab rikasında 400'e yakın işçi işverenden güvence isteyerek/ üretimi başlatmadılar. Fabrikanın üretime başlaması için işverenin kaymakamlıktan emir beklediği bil diriliyor. 


işletmeleri kapanıyor 


kapatılmasına geçtiğimiz pazartesi gününden baş landı. Bugüne değin, işle necek tütünü biten 16 iş letme kapatıldı. Kalan iki işletmenin cuma günü akşamı çalışmasını bitirmesiyle yaklaşık 17 bin işçinin çalıştığı işletmelerin tamamı kapanmış olacaktır 


zehirlendiği 


ni sürdüren sendikanın İzmir Subesinde atamay- la göreve gelmiş geçici Yönetim Kurulu bulunuyordu 

Yapılan son Genel Kurulda İzmir Şube Başkanlığına yeniden Işık Tuğrultekin seçilirken, Yönetim Kurulu da şu kişilerden oluştu 

Kemal Çiftçi, Ali Öztürk, Yusuf Öçalmaz, Muhittin Ayan, Veli Özdağ, Feridun Aslan 


Daha önce istifa edıp Yeni-Ges-İş Sendikasına geçmiş olan yöneticilerin yerine seçilenlerin isimleri şöyle: Özer Rayman, Talat Küçükoğlu, Mehmet Kahraman, Se lami Ateş, Yılmaz Bayar, Musa Ertekin, Osman Buldum, Mustafa Sarıka- ya, Ünal Kaya 


ürk Metal ve Çelik-İş birleşiyor 


ANKARA (ÖZEL) 


Türk-İş'e bağlı Türk Metal Sendikası ile Ba ğımsız Celikiş Sendikalarının bir süre önce aldıkları birleşme kara rının her iki sendikanın Başkanlar Kurulu tarafından onaylandığı bildiriliyor. 

Bundan sonraki aşa mada her iki sendikanın 


Olağanustü Genel Kurullarını toplayarak kendilerini ofeshedecekleri ve Türk-Celik-Metal-iş Sen dikası adı altında birleşecekleri öğrenildi 
İki sendikanın birleşmesi ile ortaya çıkan yeni sendika 50 bini aşkın üyesivle birlikte metal işkolundaki en büyük sendikalardan birisi durumuna gelivor 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Galata Köprüsü yanma tehlikesi geçirdi. Gaz sobası patlaması sonucu çıkan yangında, köprünün altındaki İstanbul Belediyesi Köprüler Müdürlüğü Galata Köprüsü Mal Memurluğuna ait büro tamamen yandı 


Sabah 08.30'da sobanın yakılmasından kısa bir süre sonra çıkan yanginı söndürmekicin bürova giden köprü görevlilerinden Demirci Postaba şısı Ali Yılmaz, sobanın patlaması sonucu yanarak öldü. Makinist İsmail Kemal Düzcan ise çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı 


Yangını söndürmek için büroya girenlerden Atölyeler Ustabaşısı Mehmet Sikılar olayı şövle anlattı: 


“Sabah 08.30'da so- 


bayı yakmışlardı. kısa bir süre sonra soba parladı 


Mükellefin veya 


tehlikesi geçirdi 


Biz alevleri görünce yan gm söndürme cihazlarını alıp söndürmeye koştuk Bir süre sonra alevle azaldı, elimizdeki cihaz larda bitmişti, sobayı dı şarı çıkarıp iyice söndürmek istedik, Tam bu sırada sobanın deposu patla dı ve alevler her tarafı kapladı. Biz dışarı tarafta olduğumuz için kurtulduk, içeride kalan arkadaşlar yandılar. Biri hayatını yitirdi." 


Yangından çıkan alevler ve yüksek ısı sonucu köprünün alt taşıyıcı putrellerinden biri eğil- di. Hasar tespiti yapılınvaya kadar geciş durduruldu. Bu arada trafiğin durdurularak, köprüden geçiş verilmemesi sonucu Dolmabahçe ve Beşiktaş'a kadar uzayan taşıt kuyrukları oluştu. Köprünün diğer yakasında Sirkeci yönünden gelen taşıtlar ise Eminönü'nde bir U dönüşü yaptırılıp tekrar geldikleri yöne gönderiliyor 


İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN 


İtfaiyenin kısa sürede yetişmesine rağmen, ałşap büro tamamen yandı. 
(Fotoğraf : Korhan A TAY) 


ları için te 


Sorumlunun Verginin V.U.K .nun Adı ve Soyadı Bilinen Adresi Nev'i Ceza Mad. 
Cahit Genç Beyazıt Dibekli cami sok. NO:26 K.4 Gelir 352/3-1 Baki Çelik G. Paşa hamam cad. Hayal iş hanı 5/3 s: 252/3-1 Hayri Cem 
Velibeyoğlu Laleli koska cad. NO: 32/1 rà 352/1-1 Orhan Önder Laleli koska cad. Tandere Apt. NO:8 $ 352/2 Ahmet Zeki Yaraşır Laleli Şair Haşmet sok. NO:32 b 352/1-1 Mehmet Çelik G,Paşa hamam cad. Hayal iş hanı 5/3 7 352/2-1 Handan Erol K.Ayasofya cad. NO:25 S.Ahmet $ 352/3-1 Ahmet Arıkan Aksaray Yenikapı Kenedi cad. NO:30/1 N 352/2-1 Ali Kılıç Beyazsaray K.1 NO:123 352/2-1 Fahri Tezcan Laleli cad. NO:33/1 k 352/2-1 Recep Çınar Ç.Kapı Sinekli Medrese sok. NO:11/B H: 352/2-1 Ahmet Zeki Yaraşır Laleli Şair Haşmet Sok. NO:32 a 352/1-1 Ahmet Ökçü Soğanağa cami sok. Büyük tulumba çıkmazı Yıldız han NO:203 ka 352/2-1 Ömer Kılıçalan üyüklanga Güvenlik cad. NO: 2/1 Aksaray © 30/1 A t J ir > 344-345 
A S aa 30/1 rs > Nİ i 344-345 İbrahim Kır Beyazıt Esirci Kemalettin cami sk 
i e pk yay ii 485 
ir Heyet Yagar y “ 352/1-1348-349 Necati Doğan i Abuħayat sok. Şahin iş hanı NO:15 Kat.2N0'3 e 352/3-1 Cercis Taşel Alibaba türbe sok. NO:20 E: 484Mad. 
Ali Osman Taş Beyazıt Abuhayat sok. Tavşan taşı mah. Kat. 4 é 30/1 a Ya İN n F s a 348-349 Eyüp Yılmaz Divan'ı ali sok. Kalaycıoğlu han K.2 NO:540 De 352/1-1 Mustafa Akdoğan Beyazıt Mithatpaşa cad. Ersöz iş hanı NO:40 P 352/3-1 Mustafa Küpeci Laleli Koska cad. 25/1 i 352/2-1 Celal Karakaya K.Ayasofya cad. NO:57 ya 30/1 < S a o x 344-345 
İsmet Santar Beyazıt G.Paşa Yahyapaşa Sk. Zafer Han NO:11 e 352/2-1 
Bekir Pala G.Paşa Aslanoğlu iş hanı NO,7 a 484 
Mehmet Aksu Beyazıt Çakır iş hanı Kat.5 NO: 35 K 485 
k 7 a v z 4 348-349/352/1-1 Osman Aksamaz Mithatpaşa cad. Çadırcı iş hanı NO:105 X 352/21 Salip Coşkun Beyazıt Tiyatro cad. NO:42 a 485-348-349 Ömer Nalıncı Ç.Kapı Dönem sok. Miral han NO:8/2 > 352/1-1 Nuri Şen G.Paşa hamam cad. Mutrip sok Çelikkol Han NO:11 $ 352/1-1 Kamil Kandemir Ç.Kapı Dönem sok. Gürünlühan NO:820-24 p 352/1-1 Habib Temiz Taşkentpasajı NO:35 x v: 352/2-1 Mustafa Erd G.Paşa Bostan Sok. Saygılı iş hanı NO:3 s 352/11 Ekrem M u Aksaray Mesihpaşa cad. NO:42/A 352/141 Selim Zengin G Paşa Fırın sok. NO:29 484-8/111 Muzaffer Kupa G.Paşa Cephaneci sok. Allah verdi han NO:9 # 352/1-1 Taylan Özaksüt Piyerloti cad. Öztürk iş hanı K.4 ` 352/2-1 A 4 h A a Ki 352/2-1 
Y. İzzettin Sasık Ç.Taş Evkaf sok. NO:2 K.2/7 4 352/2-1 
3 7 M È si 352/2-1 
Deryo Pamir ş Divanyolu cad. D.45-47 le 352/1-1 Osman Altıntüp Mithatpaşa cad. Tatlıkuyu sok. NO:23 j 484/8-III Selahattin Ergel Aksaray Mesihpaşa cad. NO:12 a 352/2-1 £ pi M ir s 352/2-1 Mustafa Özdemir B.Langa Asker Sok. NO:14/6 be 352/21 Ahmet Öztüre Ordu cad. Ceylan Sok :6/2 Aksaray zi 352/2-1 M.Oğuz Kabadayı M.Kemal Paşa cad. İhtisap ağası sk. NO:6 b 352/2-1 Serdar Fesci İktisap ağası sok. NO:6/4-5 Aksaray F 352/2-1 İsmail Sumnu Yenibahar sok. Huzur Han.No: 41 iz 352/2-1 Azade Ceynek ÇTaş Yeniçeriler cad. NO:45-4'7/4 > 352/1-1 Nimet Ceynek Ç.Taş Yeniçeriler cad. NO:44-45/14 ps 352/1-1 Suna Öztek Aydmsaray iş hanı Tiyatro cad. NO:121 S 352/2-1 Hayati Borut G.Paşa Cephaneci sok Allah verdi han NO:9 ve 352/1-1 Derya Pamir Divahyolu cad. 45-47 Sultanahmet A 352/2-1 Vedat Özeksüt Piyerloti cad. Öztürk iş hanı 4 352/1-1 Mustafa Erdem G. Paşa Bostan sok. Saygılı iş hanı NO:3 s 352/2-1 Münir Bereket Dizdariye çeşme sok. NO:14 Stopaj 30/1 
4 he á i s 344-345 
Py ` > k 30/1 i Nİ Ni e 344-345 
J PERA A 30/1 
> X i A 344-345 ri x o st 30/1 di S S Ni á 352/1-1 Suna Karahan K.Kapı Saraç İshak mah. Mabeyinci sok. 
NO:5/6 T 352/1-1 Süleyman Özokur Pertevpaşa sok. Dilberhan K.4 S 352/1-1 Hamdi Sert G.Paşa Balipaşa yok. Kon hanı NO:4 Ki 352/3-1 Mustafa Kuran Aksaray cad. NO:323 Kat.5 NO:26 ba 352/2-1 Musa Balata Karakol sok. Terashan kat.2 NO:20 yi 352/3-1 Ali Bakiş Beyazıt Bostan sok. Saygılı han 352/1-1 Rıza Kahyaoğlu Piyerloti cad. NO:55 m 352/1-1 Kazım Şimşek Çakan Ordu cad. NO:4 S 352/2-1 H. Sabri Çakmak K.Kapı liman cad. NO:16 > 30/1 Ekrem Keni Akpınar kırathanesi hattat sok. NO $ 352/1-1 Metin İlkin S.Ahmet peykhane sok. Sipahi han No:53/B 352/2-1 Osman Karaduman Beyazıt Soğanağa cami sk. Özkoçak apt. 
Nur sk.9/3 K. 352/2-1 Şükrü Kaplan Beyazıt Mithatpaşa cad. NO:26 > 352/2-1 


Beyazıt Vergi Dairesi mükelleflerinden olup adları ve soyadları ile namlarına salınan vergi ve cezaları- nin nevileri yukarıda yazılı bulunan şahıslar adına tanzim edilen ihbarnameler adreslerinde bulunmadıkë edilemediğinden 213 V.U.K.nun103-106 maddeleri hükümlerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlıyarak bir ay içinde vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebligat yapılacağı bir ayın hitamında müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. 


(Basın 24942-1279) 


28 Kasım 1979 


Urfa'da iki kişi öldü, bir kişi yaralandı 


HABER MERKEZİ 
Önceki gün Urfa'da ayrı ayrı meydana gelen olaylarda, iki kişi öldü, bir kişi yaralandı. 
önceki gün meydana gelen olayda Urfa yöresinde 2 köyü bulunan, Giyberi aşireti ileri gelenlerinden ve AP'li olan Ömer Giyberili'nin öğlu ve kardeşi saldırıya uğradı. 
akşam üzeri evlerine dönerken kendilerini takip edenlerin silahlı saldırısına.uğrayan Ömer Giyberili'nin oğlu Ahmet Giyberili öldü, kardeşi Mahmut Giyberili ise yaralandı. Ahmet Giyberili'nin MHP yan'ısı olduğu bildirildi. 
MHP'lilerin misilleme yapma ihümalleri gözönüne alınarak şehirde güvenlik önlemleri alındı. 
Ancak güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu belirtiliyor. 
Urfa'dameydana gelen kinci olayda Sanat Enstitüsü öğrencisi bir genç öldürüldü. 

APOCULAR DÜĞÜN 
BASIP PARALARA 
EL KOYDULAR 

Urfa'nın Suruç ilçesinde bir düğünü basan Apocular evdeki bütün paralara el koydular. 

Suruç'ta yapılan bir düğünde düğün sahibine yardım için oynanan oyun sonunda toplanan çok miktarda para düğün sahibine verilmek üzereyken Apocu olduğu bildirilen 18-21 yaşlarında 4 
kişi silah zoruyla biitün paraya el kovdular. Topladıkları parayı bir torba- ya dolduran soyguncular düğün evinden ayrıldılar. 

Baskında CHP Urfa Milletvekili ve Dinay aşi- 


reti reisi Sabri Kılığ'ın oğlu saldırıya uğradı. 


Antakya'da 


Dün akşam saat 19.00 
sıralarında Muhittin Dönmez adlı bir eczacı faşistler tarafından dükkanın- dan çıkarken yaylım ateşine tutularak öldürüldü. 
Muhittin Dönmez ; adlı eczacının faşistler tarafından evifide ve eczanesinde 3 sefer tehdit edil- 


diği öğrenildi. Eczacıyı öldürenlerin kimlikleri belirlenemedi. 


Öte yandan faşistlerin son zamanlarda Antakya" da anarşiyi körükledikleri şehir içinde gruplar halinde dolaştıkları çeşitli eylemler planladıkları bildiriliyor. 3 

Eczacı Muhittin Dönmez'in öldürülmesi üzerine bir açıklama yapan TİKP Hatay İl örgütü Yurtsever demokrat bir kişi olan eczacının öldürülmesini kınadı. 

Bu arada Reyhanlı İlçesine bağlı Akkerpiç köyünde henüz kimliği saptanamayan , kişilerin köy kahvesini taraması sonucu Mehmet Akkoyun adlı bir genç öldü. 


t 
Tarsus'ta 

Tarsus'ta Cafer İnce adlı bir kişi önceki gece saat 22.00 sıralarında Cengiz Topel Caddesinde yürümekte olduğu sırada kimlikleri (o belirlenemeyen kişilerin saldırısına uğradı. Saldırganların demir çubukla ağır yarala dığı İnce kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde kurtarılamavarak öldü. 


Antalya'da 


Antalya'nın Yeniköy 


İstanbul Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan 


bucağında Ant-Birlik Kooperatifinde karşıt görüşlü üç işçi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada bir işçi öldü bir işçi de ağır şekilde yaralahdı. 

Edinilen bilgiye göre "ülkücü" ve Ant-Birlik'te “bekçilik yapan Mustafa Akman çıkan tartışma- dan sonra beylik tabancasıyla depo memuru Ali Bayık ile şoför Faruk Çiçek'e ateş etti. Depo memuru Ali Bayık olay yerinde öldü, şoför Faruk Çiçek ise ağır yaralandı. 

Olaydan sonra katil bekçi jandarmaya teslim 


oldu. 
K.Maraş'ta 


K.Maraş'ın Andıran Lisesinde görüş ayrılığı nedeniyle çıkan çatışma- da, sol görüşlü Mehmet Koç sağ görüşlü Resul Temiz tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Mehmet Koç Adana 
Devlet Hastanesine kaldırıldı. 


Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında Yeni Mahalle semtinde yolda yürümekte olan iki yıllık polis memuru Halil Öz'e Hüseyin Demir adlı bir şahıs tarafından arkadan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Halil Öz, Adana Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda öldü. 


Gaziantep'te 
Düztepe Lisesi Müdürü Ramazan Avşar 


dün akşam uğradığı silahlı ‘saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı. 


MHP Bakırköy Teşkilatından yardım yapılıyordu” 


4 komando hakkında idam cezası istendi 


İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde anayasa nizamını tamamen veya kısmen ilgaya tebdil veya tağyire cebren teşebbüs etmek suçundan yargılanan Veli Can Oduncu, Şerafettin Afşar, Mustafa Baki Gülcan ve Vedat Kasımlar'ın idami istendi. 

Esas hakkında mütalaasını bildiren askeri savcı Yarbay Saydam Erdok, sanıkların MHP Bakırköy ilçe teşkilatından para yardımı aldığını, katlianıların emperyalist büyük devletlerin hegemonyasına ve çarpık düzenin sürdürülmesini, çıkarlarna uygun bulan güçlerin hakimiyetlerinin sürmesini temin için sahnelendiğini belirtti, 

SAVCI: "SANIKLAR 
MHP BAKIRKÖY İLÇE TEŞKİLATINDAN 
YARDIM ALDILAR" 

Askeri savcı mütalaasında şu görüşlere yer verdi: 

"ülkücü milliyetçi olarak isimlendirilen, siyasi görüş yanlısı bulundukları anlaşılan sanıklardan Mustafa Baki Gülcan, Vedat Kasımlar ve Veli Can Oduncu'nun sanıklardan Hoca lakaplı Şerafettin Avşar ile birlikte kaldıkları, Şerafettin'in 'Bu şahıs veya şahıslar komünisttir' diye söyleyip hedef göstermesi üzerine o şahısların üzerine onların kimliklerini,neyin nesi oldukları hususlarını hiç araştırmadan ve bilmek lüzumunu dahi hissetme- den hamili bulunan tabancalar ile öldürmek kastı ile ateş ederek yaralayıp öldürdükleri her eylemden sonva aynı eve dönüp gizler dikleri, yaralayıp öldürdükleri kişilerin kimliklerini ertesi günü çıkan gazetelerden öğrendikleri, böylelikle 13 
Kasım 1978 gecesi Yusuf Işık ve Serdar Taner'i yaraladıkları, Serdar'ın kaldırıldığı hastanede bir süre komada yattıktan sonra kurtarılamayarak vefat ettiği, 15 Kasım 1978 
gecesi Saadettin Kazan'ı tabancayla vurup öldürdükleri, 17 Kasım 1978 
gecesi de aynı semtte Hürriyet Caddesi üzerindeki kahvehanenin bodrum katında yatıp kalkan bazı emekçi vatandaşların üzerine hedef gözetmeksizin ateş edip dilsiz olan Mustafa isimli garibi bacağından yaraladıkları, 


gizlendikleri eve döndüklerinde aralarında çok basit ve normal bir şeyden bahsediyorlarmış gibi insanlıktan uzak bir davranış içinde 'En az şu kadar kişi ölmüştür' diye konuşup tartıştıkları, sanıkların eylemlerinde belirgin leşen gözü karalık vı darlığın milliyetçi ülkücü olarak sahip olmaları gereken yüksek manevi degerler ile asla bağdaşır bir yanı olmadığı, adli ve cezai ehliyetlerinin . ise buna karşı tam olduğunun hayretle müşahade edilebilir olduğu, sanık Şerafettin Avşar'ın diğer sanıklara parasal yardım- da bulunduğu ve bu paraları kendisinin de: Bakırköy Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatından ve kadınlar kolundan sağladığı" belirtilmektedir. 


"KATLİAM 
EMPERYALİST BÜYÜK DEVLETLERİN HEGEMONYASINI 
TEMİN İÇİN SAHNELENMEKTEDİR 

Askeri Savcı mütalaasının diğer bölümlerinde ise şu görüşlere yer veriyor: 

"Sanıkların bu öldürme ve öldürmeye tam teşebbüs eylemleri, ruhsatsız ateşli silah ve mermileri bulundurmaları,silahlı gaspta bulunmaları basit ve adi birer cinayet ve sair suçlardan mı ibaretir? Bu muhakkak ki böyle değildir. Sanıklar komünist olduklarını düşündükleri kişileri onların kimliklerini hakikaten bu ideolojiye sahip olup olmadıklarını öğrenmek lüzumunu dahi duymadan öldürmektedirler. Ve bu kabil eylemler Türkiye'de yıllardan beri devamlı surette ve tedrici olarak tırmandırılarak sürdürülmektedir. Bu aslında uzun bir zaman aralığına yayılmış bir katliam hareketidir. Sanıkların eylemi de bu uzun süreli katliamın bir parçasıdır. Bu 
katliam, Türkiye'de 1960 
tan sonra gelişmeye başlayan insanın insan tarafından sömürülmesini ortadan kaldırmayı, tüm vatandaşların insânca bir yaşama düzey ve onuruna ulaşmalarını sağlama- yı isteyen demokratik sol ve sosyalist “düşüncenin, Türkiye üzerine üsleriyle, çok uluslu şirketleriyle çöreklenmiş sömürücü emperyalist büyük devletlerin hegemonyasını silip 


Askeri Savcı: “Cinayetler, emperyalist büyü devletlerin hegemonyasını temin etmek için sahnelenmektedir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 


âtmamasını temin amacına yöneliktir. Bu katliam 
1961 anayasasının asla 
kabul etmediği çarpık kapitalist düzenin sürdürülmesini çıkarlarına uygun bulan güçlerin hakimiyetlerinin sürmesini temin için sahnelenmektedir, İlerici aydın ve emekçi insanların üzerine böylesi bir gaddarlıkla gidebilenler başka bir amaca hizmet etmiş olamazlar, Milliyetçilikten dem vurarak kardeş kanı akıtma- nın milliyetçilikle de bir alakası bulunamaz. Her suç aslında bir bakıma anayasal haklardan birini 

veya birkaçını çok geniş anlamda ihlal eden, münferit bir adam öldürme veya hırsızlık suçu karşisında bunların anayasanın tanıyıp koruduğu yaşama hakkı ve mülkiyet hakkını ihlal etmesi açısmdan birer anayasa suçu olduğunu söylemeye 'elbette olanak yoktur. Ancak anayasa nizamının en esaslı temel unsurların- dan olan yaşama ve düşünce hak ve özgürlükleri- nin bütün yurt sathında karşı görüşler için ortadan kaldırılmasına kağıt üzerinde bırakılmasma, ki bu iki hak ve özgürlük demokrasinin temelidir, yönelmiş ve uzun zaman- dan beri devam ede gelen yaygın şiddet eylemleri şeklinde yapılması anayasa nizamını kısmen ilgaya teşebbüs etmek demektir. Ortada asâyiş bozukluğundan öteye geçen bir fiili durum vardır. Sanıklar ve.'onlar gibi olan diğerleri,içinden sağ veya sol diktanın filizlenebileceği bir kargaşa ortamı yaratma çâbasındadırlar. Devleti hükümeti aciz gösterip; birilerinin bu boşluğu doldurmasını ummaktadırlar" 


; 

Askeri sayci, iddianamesinin son bölümünde de sanıklardan Şerafettin Avşar, Mustafa Baki Gülcan ve Vedat Kasımlar hakkında TCK'nun 146/- 
1. maddesinden Veli Can Oduncu'nuh da yaş durumunu gözönüne alarak 
20 seneden 'az olmamak 
üzere hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

z É 


Mütalaadan sonra sanıklar suçu kabul etmediler. Sanıklardan Vedat Kasımlar askeri savcının sol görüşlü olduğuru ve taraflı olduğumu iddia etti. E: 


iran Pavyon Müdürü 


Darius Şahin: 


"Bütün İslam ülkeleri, süper devletlere karşı şahsiyetlerini belirtmelidir” 


Nüfusu: 33.590.000 (1976 sayımına göre) 

Başkenti: Tahran 

Yüzölçümü: 1.648.000 kilometrekare 

Para Birimi: Riyal (70.48 riyal 1 dolar) Mayıs 1978'de kişi başına milli gelir: 1975'te 1 529 dolar 

Başlıca dışsatım ürünleri: Petrol, işlenmemiş pa muk, yün, deri, meyve, halı. 

1978 ham petrol rezervi: 

Kısa Tarihçesi: 
, 1920'lerde İran adıile anılmaya başlanan Pers İmparatorluğu Milattan önce 2000 yılına kadar uzanır, Arap ve Türklerden sonra Rus Çarlığının saldırı uğrayan İran, 1925 yılında Rıza Han'ın diktatörlüğü altıma girdi. 1941'den 1979'a kadar Şah Rıza Pehlevi tarafından yönetilen İran, içinde bulunduğumuz yılın başında gerçekleşen İslam Devriminden sonra Aye- 


35.50 milyar varil. 


| tullah Homeyni'nin önderliğinde yönetiliyor. 


ö 


ka 


ISTANBUL (ÖZEL) 
İslam Ticaret Fuarın- daki en büyük pavyonlardan biri de İran Pavyonu. Petrol sondajlarını gösteren fotoğraflar ve halıların yanında Ayetullah Homeyni'nin bir portresi süslüyor pavyonu. Bir de "İran Devriminden Görünümler" 
adlı küçük bir fotoğraf sergisi var. 

Türkiye ile İran arasındaki tarihi dostluk bağlarından sözederek konuşmasına başlıyor pavyon Müdürü Darius Şahin, "Bütün İslam ülkeleri şahsiyetlerini süper devletlere karşı belirtmelidir" diyor daha sonra. 

Birkaç işadamı İran' 
a neler satabileceklerini araştırıyor, İranlı sorumlularla tartışıyorlar. 


srs Aas à e Paz a 
~ 1. İslam Ticaret Fuarında İran pavyonu. Ayetullah Homeyni'nin halı üzerine işlenmiş bir portresi ve dışsatıma sunulan çeşitli İran malları. 


Ankara Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılanan 


Bir komando mahkeme heyeti başkanına “Hamdi, Hamdibir gün bunların hesabı sorulacaktır” diye bağırdı 


ANKARA (AA) 
Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (1) numaralı Askeri Mahkemesi dinamitleme suçlarından yakalanan komandolara en az 8 yıl olmak üzere ağır hapis cezaları verdi. Bu arada kararın okunmasından sonra ayağa kalkan tutuklu bir komando, Mahkeme Heyeti Başkanı Hamdi Sevinç'e "Hamdi, Hamdi bir zaman gelecek adaletini yerine getireceksin. Bir gün bunların hesabı sorulacaktır" diye bağırdı. 


Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı (1) numaralı Askeri Mahkemesi, K. Maraş'ın Göksun ilçesinden Ankara'ya dinamit getirirken yakalanan ve Ankara'da çeşitli patlayıcı madde atmak ve silahlı eylemde bulunmak amacıyla silahlı gizli çete kurmak suçundan sanık olarak yargılanan komando Ahmet Erdoğan'a 
8 yıl 4 ay ağır hapis cezası verdi. 


Mahkeme Heyeti aynı suçtan yargılanan Muzaffer Alpaslan, Durmuş Ersal ve Hasan Tahtalı'yı dörder yıl ikişer ay, Nevzat Çağlar ve 


GENEL KURUL: 


İran İstanbul Yüksek Öğrenim Kültür Derneğinin Genel Kurulu Olağanüstü olarak 11,12.1979 günü saat 16.00'da Taksim Ayazpaşa Gümüşsuyu 
Cad: Kutlu Sokak No: 57/4-2 adresinde bulunan Dernek Merkezinde (o toplanacaktır. 
Üyelerimize duyurulur. 


Gündem 

1-Açılış ve Başkanlık Di Seçimi. 

2-Tüzük Değişikliği 

3-Dilekler 

4Kapanış. 


Gazanfer Barışsever'i de ikişer yıl dokuzar ay onar gün ağır hapis cezasına çarptırdı. 


Askeri Mahkeme kararında sanıkların, K. Maraş Göksun ilçesinden bir bavul dinamiti getirdikleri- nin ve bu dinamitlerle 9 Temmuz 
1978 gecesi Etlik Halk Odasına, 3 
Eylül gecesi bir kişinin evine, 16 
Eylül 1978 günü gecesi de Etlik Halkevine ikinci kez patlayıcı madde atılması ile Etlik ve çevresinde "Ülkücü görüşü" hakim kılmak amacıyla silahlı bir çete oluşturulduğunun kesin olarak belirlendiğini belirtti, 

Heyetin kararı okunduktan sonra, sanık komandolar mahkeme heyetine çeşitli hakaretlerde bulundular. Bu arada bir komando Mahkeme Heyeti Başkanı Kıdemli Hakim Albay Hamdi 
"Hamdi, Hamdi, bir zaman gelecek adaletini yerine getireceksin, duyun duyun yurttaşlarım bir gün bunların hesabı sorulacaktır" diye bağırdı. 
Bu sözler üzerine Mahkeme Heyeti bir zabıt tutarak sanıklar hakkında soruşturma açılmasını 


Sevinç'e dönerek 


istedi 


BAŞSAĞLIĞI 
Ergenekon İlkokulu Öğretmenlerinden 


ALİ YILMAZ 


Barış, huzur ve fikir özgürlüğü düşmanı kakanlık güçlerce Katledildi. Katilleri lanetle kınar Ali Yılmaz'ın ailesine, yakınlarına ve öğretmen arkadaşlarına başsağlığı dileriz. Katiller mutla- ka yakalanmalı ve hesap sorulmalıdır. 


Kartal'dan yurtsever öğretmenler 


D. Şahin, İran'ın İslam ticaret dünyasındaki amaçlarını şöyle özetliyor: 

— Kapitalistlerin insanları ezmesine ve sömürmesine kesinlikle karşıyız. Zenginlikler eşit ve adil bir şekilde dağıtılmalıdır. Zaten Kur'anı Kerim ve Peygamberin sünnetine göre de böyle bir İslami ticaret düzeni kurulmalıdır. 

İran pavyon Müdürü açıklamalarının bu bölümünde “İlahi Kitabın" nimetlerini anlatıyor ve İslam ülkelerinin ancak Kur'an temelinde birleşebileceğini savunuyor. 

— Biz dünyadaki bütün insanların da kişiliklerini bulmalarını istiyoruz. İnsanlar birer makine gibi olmamalıdırlar. 
Kapitalistlerin ezdiği birer köle de olmamalıdırlar. Halk kendisi için çalışmalı ve birbirine yardımcı olmalıdır 


Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen konusundaki görüşlerini ise şöyle açıklıyor Darius Şahin: — Bu Fuar İslam ülkelerini biraraya getiren ilk fuar olduğu için, Uluslararası Yeni Ekonomik Düzen mücadelesinin ancak bir küçük başlangıcını oluşturabilir. önümüzdeki yıllarda bu tür sergilerin tekrarlanması sayesinde, bu mücadeleye daha fazla katkıda bulunabiliriz. Ama ne de olsa bu tür Fuarlar, gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki eşitsizliği kaldırmaya katkıda bulunur. 


İslam Ülkeleri 1, Ticaret Fuarının organizasyonu konusundaki izlenimlerini soruyoruz. Dari- 


us Şahin büyük bir sa mimiyetle cevaplandırı 


yor sorumuzu 

— Vallahi organizasyon iyidir ama mükem mel değildir. İnşallah 


önümüzdeki yıllarda daha iyi olur. Bazı yanlış anla malar oldu 

Somut bir iki örnek istiyoruz. Darius Şahin, eksik bulduğu unsurları şöyle sıralıyor 

— Burası İslam ülkele rinin fuarı olduğuna gö re, buraya bir mescit ge rekirdi. Sonra salonda batı müziği çalıyorlar Ben Müdüre gittim söyle dim. Sonra, sabahları açı lış Kuran'ı Kerim ile baş lamalıydı. İçki satılma malıydı. Kafeterya ise çok küçük . Bir katalog hazırlansaydı iyi olurdu 

Ama İran temsilcisi bütün bunları söyledik ten sonra konuşmasını şöyle sürdürüy or 

a Bu, devrimden sonra İran'ın katıldığı ilk fuardır. Eğer bu fuar Türkiye'de düzenlenmemiş olsaydı, büyük bir ihtimalle (O katılamazdık Çünkü zaten bizim ülke mizin içinde bir sürü me selemiz var 

"AYDINLIK" aracılı giileokuyucularımıza be lirtmek istediğiniz başka 


birşey var mi?” diye soruyoruz 

Darius Şahin, Türki ye'deki Müslümanlığın 


bazı ayetlere uymadığını söylüyor. Bazı yasaklan- 


mış eylemlerin Müslümanlığa rağmen yapıldığını belirtiyor. Kısacası 


biraz dert yanıyor. 

İran pavyonunu terkederken, fuarın hopar lörleri, "İstanbul için 
Cuma namazı saati 12 
30- 13.00 'tür" diye yayın yapıyordv 


[acikca Azmi 


[Aydinlik f 


Hoşgeldin Papa | 


“ Marsh, marsh Dombrowsky, Zımıe Wolsky Polsky" 


Türkçesi, “Marş marş Dombroski, İtalya' dan Polonya topraklarına yürü." 

Papa İkinci Jean Paul, seçildikten sonra memleketi Polonya'yı ziyaret ettiğinde, sokakları dolduran halk ağlayarak bu marşı haykırıyordu. 

Bu, Polonya'nın milli marşıdır. Eski bir milli kahraman olan Dombroski'yi, ülkeyi kurtarma- ya çağırmaktadır: 

“Polonya mahvolmadı, çünkü daha biz ayaktayız. 

Yabancıların zorla aldığını, biz de zorla geri alacağız. 
arş, marş Dombroski, İtalya'dan Polonya" ya yürü, 

Senin gelişinle bütün millet birleşti ” 

Geçen yaz Türkiye'ye turist olarak gelen Polonya'lı bir çift, Papa'nın ülkesini ziyaretini gözleri dolarak anlatmışlardı: 

Bugün de ağır baskı ve zulüm altında bulunan Polonya halkı, Papa'ya bu marşı haykırarak anlamlı bir benzetme yapıyor, onu yeni bir kurtarıcı olarak görüyor. 

“35 milyonu inlerken, 1 milyon büyük lüks ve safahat içinde" diye anlatıyordu Polonyalı turist çift. Başbakan'ın "kızıl prens" adı verit n oğlu Monako'nun kumarhanelerinde her gece milyonlar veriyor," 

Bugün xarkiye'ye gelen Papa için birçok şey yazıldı, çizildi. Ama onun bu yönü üstünde, Polonya halkı için bugünmilliyetçiliğin bir sembolü, bir umut ışığı haline gelmiş olmasın- dan kimse sözetmedi. 

Üstelik, bakıyoruz, kendine "milliyetçi" adını takmış bir takım yazarlar Papa'ya sövüp sayap duruyorlar. 

MSP'liler bu ziyareti bir siyasi istismar aracı yapmaya, Demirel aleyhine kullanmaya çalışıyor. MHP'liler son derece öfkeli. 

Mehmet Ali Ağca da Milliyete mektup yollamış: "Papa'yı öldürmek için kaçtım" buyurmuş. 

Eh hem dikkatleri kendini kaçıranlardan başkasının üstüne çekecek, hem de kendinin ne kadar "milliyetçi" bir genç olduğunu anlatmış olacak! 

Biz de yutacağız. 

Türkiye, Papa'nın ziyareti ile çok şey kazanmaktadır. En küçük örneği: Papa Türkiye'den dönüşünde Ege Hava Sahası i Yani 1974'ten beri kapalı bulunan ve Türkiye ile Yunanistan arasında sorun olarak duran FIR Hattından. Papa bu jesti ile, iki ülke arasındaki sorunların dostluk yoluyla çözülmesini istediğini ima ediyor. 

Bizim MHP'li'milliyetçilerimiz"'ise Papa'ya, bize karşı Yunanistan'ı destekliyor yalanını uydurarak sövüy or, t 

Papa'nın Polonya'da milliyetçilik ve bağımsızlık bayrağı haline gelmesinden Rusya son derece huzursuzdur. 

Papa'nın Türkiye'ye gelişinden, Türkiye' nin düşmanları son derece rahatsızdır. Kıbrıs yarasının kanamasından, Türkiye'nin yalnızlıga mahkum edilmesinden yana olanlar, Papa' nın gelişine öfkelidir. 

Ama Türkiye Papa'nın gelişinden memnundur. 

Hoşgeldin Papa! 


Boğaziçi Üniversitesinde temsilcilik seçimleri bugün yapılıyor 


DGB adayları: “Sadece grupların değil, söz hakkı olmalı" 


her öğrencinin 


Boğaziçi Üniversitesinde bugün í Temsilcilik Seçimleri ile ilgili olarak I jay lar, Deniz Ergenekon, Neslihan Acu ve Hüseyin Ce gazetemize şu açıklamayı yaptılar. 

"Okulumuzda geçmişten beri gelen bir demokrasi ortamı var. Öğrenciler, fikirler üzerinde baskı uygu lamasına şiddetle karşı çıkıyorlar. Ancak birçok oku! 
da olduğu gibi, İGD, Kurtuluş gibi gruplar devrimcile re ve öğrencilere yönelttikleri saldırılarla bu geleneği ortadan kaldırmaya çalışıyorlar, Onların amacı huzur içinde bir eğitimin sürmesini engellem« 1978'in Mart ayında okulda kayıt harçları ile i larak yapılan bir forumda, öğrencilerin kararı onların kinin tersi olunca, okul dışından getirttikler rbalar la forumu bastırmışlar, öğrenci temsilci lere silah çekmişlerdi. Daha sonra is. 
bu baskın olayını protesto eden afişler l ak devrimciyi yaralamışlardı. Geçen yıl s lanından sonra çeşitli provokatif eylemle Bombalı süsü verilen pankartlar astılar, 1. Y T nin evinin kapısını bombaladılar, birçok kez öğrenci ile sıkıyönetimi karşı karşıya getirmeye ça ların bu ve buna benzer eylemleri sadece ki retini toplamasına hizmet etti. a 

"Öğrenciden kopuk tekkelerin eylemleri karşısında okulumuzda yıllardır öğrenci temsilciliği görevini üst lenen CHP'nin tutumu ne oldu? Onların her olayda tutumu, sahte solcularla uzlaşma ve teslimiyetti. CHP' liler bugüne kadar öğrenci kitlesine güvenmedikleri i çin daima 3-5 kişiyle gruplararası pazarlık yapma si yaseti izlediler. Örneğin geçen yıl Aydınlık gazetesine saldırı olduğunda CHP grubu "siz de onların kızdığı yerleri kapatarak gazeteyi öyle asın" dedi. İşte bu anlayışa sahip olan CHP grubu, öğrencinin menfa savunan değil, akademik sorünlarda da okul idaresi ile uzlaşan bir tutum izlemiştir. 

“DGB'nin tutumu ise her dönemde demokrasiyi sa vunmak ve gücü yettiği ölçüde sorunlara çözüm ara mak olmuştur. 

"önceki yıl açtığımız öğrenci kayıt danışma bürosu, 2 yıldır açılan ucuz kitap sergileri, bir öğretim ü yemize yapılan saldırıyı protesto için düzenlenen fo rumun tüm engellemelere rağmen yapılması, Maraş Katliamıyla ilgili, DİSK'in önerdiği akikalık saygı duruşunun okulumuzda da gerçe kleş >, sımda Mustafa Kemal Gerçeği Sergisi mesi gibi konular buna örnektir. 


Istanbul DLB 2. 


İSTANBUL (ÖZEL 

İstanbul Devrimci Liseliler Birliği 2. Kongr: 
25 Kasım Pazar günü yapıldı. 

Devrimci Gençlik Birliği Lokalinde toplanan İs tanbul DLB Kongresi, üyelerin Mustafa Kemal A tatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bu lunmalarıyla açıldı. Divan seçiminden sonra geçmiş dönem değerlendirildi ve yeni Yönetim Kurulu seçildi. 


) Ka 


DGB Temsilci Adaylarından Hüseyin Çelik ve Deniz Ergenekon 


"Okulumuzda rekabetçi, sınıf geçmeye dayanan bir sınav ve not sistemi vardır, Öğrencileri araştırmaya ve yeteneklerini geliştirmeye yönelten değil, ezberciliğe sevkeden eğitim anlayışı hakimdir. Biz DGB adayları olarak Türkiye'nin yapısal bozukluklarından kaynaklanan bu sistemin değiştirilmesi, üniversitemizin toplumsal sorunlara çözümler getirmeyi amaçlayan bir araştırma merkezi haline gelmesi için çaba gösteriyoruz 

“Bunun gerçekleşmesi, ancak kendi arasında demokrasi ve canlı tartışma ortamını geliştirerek birliğini pekiştirmiş, okul idaresi ile canlı bir diyalog içine girmiş bir öğrenci kitlesiyle sağlanabilir 

“ Bunun için atılabilecek ilk adım öğrencilerin sınıflara göre örgütlenmesi, sadece grupların değil her öğrencinin söz hakkının sağlanmasıdır 

"DGB üyesi öğrenci temsilci adayları olarak seçildigimiz takdirde, ilk olarak önem vereceğimiz konu budur. Öğrencilerin sorunları neredeyse, biz orada olaca-Bız ve s ınları öğrenci arkadaşlarımızla elele vererek Çozeceğiz 


Konaresi yapıldı 


Kongresinde, Taki Doğan başkan- 


ığa, | Baş, Cemal Ediş, Cen Erdem, Hü- e I sa, Recai Baki Deniz ve Mahmut Çiçek Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler. 


l DLB'nin 2 
Í 
| 


Istar.bul DLB Kongresi, Devrimci Gençlik Birlikleri Federasyonuna katılmayı, İstanbul'un çeşitli semtlerinde şubeler açmayı ve 4 ayda bir Ge nel Kurulun toplanmasını karara bağladı 


28 kasım 1979 


Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde 
1 Aralıktan itibaren sergilenmeye başlana 
cak olan Varvokistan oyunundan bir sahne. 


Ankara Halk Tiyatrosu 


Kültür Merkezi, film gösterilerine bugün başlıyor 


Ankara Kızılay'daki Menekşe Sinemasında bir süredir tiyatro gösterileriyle çalışmalarını sürdü ren Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi, 28 Ka sım - 31 Aralık tarihleri arasında film gösterileri ne büyük ağırlık verecek. 

Tanınmış tiyatro ve sinema oyuncusu Erkan Yücel'in Genel Yönetmenliğini yürüttüğü, Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezi, yılbaşına kadar Yugoslav, Filistin, Irak, Tunus sinemasından örnekler sunacak. Ayrıca büyük Sovyet sinemacısı Sergey M.Y. Ayzenştay'ın "Potemkin Zırhlısı"' ve "Aleksandr Nevski" adlı iki önemli klasiğini Ankaralılar yeniden izleyebilecek. 

Açıklanan programa göre, AHT Kültür Merkezi, film gösterilerine 28 Kasım Çarşamba günü 15.00 ve 18.00 seanslarında sunulacak iki Yugoslav filmi "Beşinci Taarruz/Sutjeska'' ve "Ujica Cumhuriyeti” ile başlayacak. 29 Kasım Perşembe günü de Birleşmiş Milletler Filistin'le Dayanışma Gününü kutlamak amacıyla El Fetih Örgütünün çalışmalarını ve mücadelesini anlatan uzun metrajlı bir İtalyan belgesel sunulacak. Aynı gün Yugoslav devriminin 46. yıldönümü nedeniyle Prof. Dr. 
Türkkaya Ataöv, "Çağdaş Yugoslavya'nın Öğrettikleri" konulu bir konferans verecek. Konferanstan sonra Tito'nun yaşamı ve antisfaşist mücadelesi üzerine: bir belgesel film gösterilecek. Yugoslav ve Filistin filmleri 6 Aralık tarihine kadar değişen seanslarda sunulacak. 

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinin aralik ayı programında Ayzenştayn filmleri 10-16 Aralık, Irak sineması toplu gösterisi de 5 uzun metrajlı filmin sunulmasıyla 17-25 Aralık tarihlerinde yapılacak. Irak filmlerinin 1968 devriminden sonra yapılmış yeni örnekler olduğu bildiriliyor. Tunus sinemasının ilginç iki yapıtının yer aldığı gösteriler ise 26-31 Aralıkta gerçekleştirilecek. 

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinden bildirildiğine göre;tüm filmler anında Türkçeye çevmlerek izleyicilere sunulacak. Gösteri girişinde filmleri tanıtan açıklamalar da yazılı olarak dağıtılacak. 

TİYATRO GÖSTERİLERİ 

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde aralik ayında 4 oyun birden programa alınıyor. Haldun Taner'in yazdığı "Eşeğin Gölgesi" bu ay içinde 100. temsiline ulaşmış olacak. Gogol'un ünlü oyunu "Bir Delinin Hatıra Defteri" Yeşim Norman'ın yönetiminde Mert Egemen tarafından oynanacak. Bürokrasinin eleştirildiği bu tek kişilik oyun, 1 Aralık Cumartesi 18.00 seansında başlayacak. 

A.Fuat Onan'ın yazıp yönettiği "Varyokistan" adlı çocuk oyunu da 1 Aralık Cumartesi 12.30 seansında ilk olarak sunulmuş olacak. Ezilen halkın Varyokistan Krallığına karşı mücadelesini anlatan oyun müzikli ve şarkılı. Eğlendirirken eğitmeyi amaçlayan bir oyun olarak tanıtılıyor. Kültür Merkezinin aralıkta sunacağı 4. oyun da Erkan Yücel'in sunacağı meddah türündeki "Düş ve Gerçek." Erol Toy'un yazdığı bu oyun daha önce İstanbul Festivali bünyesinde de temsil edilmişti. 

KONFERANSLAR 

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde kasım ayı sonunda yer alan Türkkaya Atâöv'ün konferansı dışında iki konferans, bir açık oturum yıl sonuna kadarki programda gerçekleştirilecek. Bunlardan Bozkurt Güvenç'in "Japon Kültüründe Güzellik Anlayışı ve Örnekler" konulu konferansı 6 
Aralık Perşembe, Metin And'ın "Geleneksel Tiyatronun Günümüzdeki Önemi" konulu konferansı 

13 Aralık Perşembe günü yapılacak. 27 Aralık Perşembe günü saat 18.00'de ise Mehmet Akif Ersoy üzerine bir açık oturum düzenleneceği bildiriliyor. Bu oturumun tüm konuşmacıları henüz belirlenmiş değil. 
KONSER VE SERGİLER 

Ankara Halk Tiyatrosu Kültür Merkezinde aralık ayında halk ozanı Abuzer Karakoç'un üç konseri var. Bu konserlerin tarihleri 8,20 ve 22 Aralık. 
Merkezde aralık ayı boyunca iki de sergi açılıyor. 

Filistin filmlerine paralel olarak açılacak "Filistin Mücadelesi Sergisi" 3-20 Aralık tarihlerinde, ODTÜ öğretim Üyesi Kamil Pınarcı'nın "Köyler" konulu fotoğraf sergisi ise 21-31 Aralık tarihleri arasında Menekşe Sineması fuayesinde izlenebilecek. 


Amerikalı piyanist Thomas Molntosh 


bugün ülkemize geliyor 


Amerikalı piyanist ve orkestra yönetmeni Thomas Molntosh "çok yönlü müzik gösterisi" sunmak üzere bugün ülkemize geliyor. 


Türk-Amerikan Derneği'nden yapılan açıklâmaya göre 29 Kasım Perşembe günü Ankara’ da bir gösteri düzenleyecek olan Molntosh, piyano çalmanın yanısıra koloniler çağından günümüze dek Kuzey Amerika kıtasına ilişkin slaytlar sunacaktır. 

Aynı müzikli gösteri 30 Kasım günü Tarsus’ ta, 3 Aralık günü İstanbul'da yinelenecektir. 
Konuk piyanist 4 Aralık tarihinde yurdumuz- dan ayrılacaktır. 


Mustafa Tütüncübaşı 


Balaban bir iş düşürmüş zincir, kelepçe üstüne. Bursa nakışlar gibi sıcak. Toprak kokuyor, insan kokuyor. Kimi çiçekli, kimi acılı bir iş. Koymuş içine Bursa damını. İmralı'yı, kilitsiz mahpushaneyi. Boyamış insanlarını onların kendi renkleriyle. Bir de oturtmuş ortalarına Şair Baba'yı. Al gözüm seyreyle misali. 


Hasan Çavuş'un oğlu İbram Ali ve yani Balaban, daha 16' sında "silkelenmiş"' Bursa damına. Bursa damı "Koca bir karanlık." İlkin korkmuş gözü, ürkmüş. Yıl 1937'nin Kasımı. Yanında babası, köylüleri, ayıngacılıktan yakalanmışlar. Tutsaklık kötü. Ama İbram Ali obur bir iştahla dünyayı tanımaya meraklı. 

Artık yıllar devrilebilir. Her nasılsa "Öküzler bir boynuz çalmış", İbram Ali'nin yazgısı çizilmiştir. 
Başlar Seçköylü Balaban anlatma- ya. Okuyana su gibi içirir yaşamı- nın karanlıktan alınıp kendi yerine konulmasını. Şair Baba, İbram Ali ve damdakilerin çektikleri, bizim insanlarımızın çilesidir. 

Şöyle der Balaban: "Toplumun beter bir görüntüsü kıpırdamaktadır Bursa. damında, Koca 


bir memleket, silkelene silkelene küçülmüş de getirilmiş perdeye." 
Sonra teker teker, beşer onar bu insanları onunla birlikte tanımaya girişiriz. Onları hünerleri ve hilele- 


"Oğuz Atay ve Oyunlarla Yaşayanlar" 


katılanlar görülüyor. 


riyle, ayna dökerken ve biçak sallarken görürüz. 

Bursa damında yol parası ödeyemeyen köylüler; kan davasına, gönül ve namus belasına takılanlar; hırsızlar, uğursuzlar, yol kesiciler, can kıyıcılar;açlığın püskürttüğü, yokluğun sürüklediği insanlar tıklım tıklımdır. Ve bu karanlık damın yüzü ışıklı insanları da vardır. Nazım Hikmet, Orhan Kemal, İbram Ali gibi. 

k** 

İbram Ali almış eline kalemi. 

Resmeder gibi dökmüş ak kağıda 


Ustasını, Şair Babasını. Nazım Hikmet'in Bursa Mahpushanesindeki yaşantısı, "içerdekiler"'den 


koparılmadan, canlanıp gelmiş gözümüzün önüne. Balaban'ı alıp yerine koyan adam herkes gibi mahpustur, herkes gibi insan. Kendini anlatır Nazım yanı dizelerdeki Halil: 
"Ayakta Halil, öfkeli mi yoksa dalgın mı belli değil. 
Bu anda, sadece göğsünü yarıp kurtulmak istiyor. 
Sevgili insanlarına bir hamlede topyekün verip yüreğini...” 
Sonra özyür!#k, sonra karasaban, sonra Seçköy. Varıp gidiyoruz İbram Ali'yle birlikte. Dönenip duruyoruz özgürlüğün kıyısında. Bursa damı hemen oracıktadır. Gölgeler peşimizdedir. 
İbram Ali bir iş düşürmüş zincir, kelepçe üstüne. 
, Okudunuz mu? 


konulu açık oturuma 


Devlet Tiyatrolarının düzenlediği 


sanat ve kültür geceleri devam ediyor 


Devlet 'Tiyatrolarının kasım ayı Sanat ve Kültür Gecelerinin ilki geçtiğimiz günlerde Yeni Sahnede yapıldı. 


"Oğuz Atay ve Oyunlarla Yaşayanlar" adını taşıyan açik oturuma Sevda Sener, Füsun Altınok, Ayşegül Yüksel Vüs'at O. Bener ve Murathan Mungan katıldılar. 


Vüs'at O.Bener, Oğuz Atay'la ilgili anılarını anlatırken, Sevda Şener ve Ayşegül Yüksel de yazarın oyunu üzerine eleştirilerini ve beğenilerini özetlediler, 


Füsun Altınok, Oğuz Atay'ın bir romancı, bütün bir başarısına karşın oyun- da aynı ilgiyi duymadığını söyledi. 
Son konuşmacı Murathan Mun- 


bir hikayeci olarak , 


gan da Oğuz Atay'ın yazarlığı ve oyes üzerine görüşlerini anlat- 
1. 


Devlet Tiyatroları aralık ayı içerisinde ' "Oyunlarla Yaşayanlar" oyunu için oyunun sahnelenişi üzerine bir açık oturum daha düzenleyecek, 


Ayrıca Ankara'daki Sanat ve Kültür Gecelerinin ikincisinde Bulgaristan, İngiltere ve Sovyetler Birliği'ndeki festival ve seminerlere katılan Devlet Tiyatroları sanatçılarıyla söyleşi yapılacak. 


Oda tiyatrosunda Babür Nutku, Canan Mete, Ejder Akışık ve Ergün Uçucu izlenimlerini anlatacak. Festivaller ve gittikleri ülkele: rin sanat ve kültür anlayışları üzerine bilgi verecekler. 


muzaffer hacıhasanoğlu 


ELLER 


öyküler 


Genel Dağıtım: TÜR“-DA Hamam Sokak, No, 4, Cağaloğlu - 


35 lira 


AYDINLIK 


İstanbul YAYINLARI 


Kulüplerin mily 


liralık borcu attediliyor 


m” Formalarareklam alınması için çalışıyoruz” 


Satranç Federasyonu kurulması düşünülmüyor 


BOLU 

Bolu'da incelemelerde bulunan Genyi.k ve Spor Bakanı Talat Asal, geliri az olan kulüpleri dikkate alarak bir defaya mahsus olmak üzere klüplerin vergi borçları ile ilgili olarak af çıkaracaklarını söyledi. Ya- 


nında Bakanlık Müsteşarı Orhan Bilgin, Başmüşavir Talat Akgül, Beden Terbiyesi Genel Müdürü Refaiddin Şahin ve Genel Müdür Yardımcısı Yıldırım Acar ile birlikte Bolu Bölge Müdürlüğünde düzenlenen açık toplantıya katılan Bakan Asal, konuya ilişkin olarak daha sonra şöyle konuştu ; 

“Az hasılat alan kulüplerin vergi horçlarına bir defaya mahsus olmak üzere af çıkarmaya çalışacağız. Formalara reklam koymak için de çalışma yapıyoruz. Böylelikle formalara konulan reklamlar da az hasılat alan takımlar için bir kazanç kaynağı olacaktır. Federasyonlara Anadolu'dan temsilci almak konusu federasyon baş- 


Gençlik ve Spor 
Bakanı Talat Asal, "Kulüplerin vergi o borçlarını bir defaya mahsus olmak üzere, affedeceğiz..." 

dedi. 


m Ziya; Yönetim Kurulunda 


Çin'i olimpiyatlarda 
Çin Halk 
Cumhuriyeti temsil edecek 


ZÜRİH 

ırarası Olimpiyat Komitesi, İs nin Lon kentinde yaptığı toplan Halk Cumhuriyetinin, olimpi yatlara katılma isteğini kabul etti Olimpiyat Komitesinin aldığı bu ka rarla sporcular, 1980 Moskove Oli a katılabilecek 


Ancak 


Çir arın çeşitli dallarındaki de receleri, dün n düşük ol luğu için, M z bir sporcuy la katılması b 
Çinli sporcuların, spor dünyasına ilk Moskova'da yapılacak Olimpiyatlar da girmesi le, geniş kamuoyunca sevinçle karş 
Bilindiği Ç 'in'i Olimpiyatlarda 
158 yılından beri "Tayvan" temsil edi 
yordu te yi çok 


ş bir sporcu po 
Tin, önümüzde yapılabilecek Olimpiyatü bir ekip olarak katılması bek 


Özyazıcı; "ilk istifa yarıyı ider bitirirsek şampiyon 

Oluruz” 


olar 


Önceki toplantısır 


kanlarının işidir. Danış- bulunan hiç bir üye futboldan sonra top s e a Türkiye ma kurulu tarafından i açıklaya. igi lideri Trabzonspor'un gençlik faaliyeti olarak DENİM anladığımkadar anlamaz nik sorumlusu teknik direktörü Ahmet kabul edilen Satranç için Suat Öz ‘ilk yarıyı ise şimdilik bir federas- lider bitirirsek şampiyon yon kurmayı düşünmüyo- oluruz " dedi. 3 as oyun- 


ruz." 


Boksta İslam 
Ülkeleri Turnuvası 


düzenleniyor 


ANKARA 
Boks federasyonu Başkanı Hasan Rüzgar, 1980 yılında İslam ülkelerinin katılacakları bir'böks turnuvası dlizenleyeceklerini söyledi. 
Federasyon Başkanı Rizgar, Ankara'da yapılması öngörülen tumuvaya Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Fas, Tunus, Cezayir, Pakistan, İran, Irak, Libya ve Lübnan'ın davet edildiğini belirtti © 


Gül Yenici 
Yasak sopası... 


İnsanlar, kafalarının üzerinde mi verimli çalışırlar yoksa görevlerini kavrayıp, tartışma ve eleştiri yapma ortamı bulduklarında mı?... 

Gençlik ve Spor Bakanı Talat Asal "Yasak" sopası sallayarak, verimli çalışmayı sağlayacağına inaniyor. Çünkü Asal'a göre siyasi faaliyet göstermek, siyasetle ilgileumek huzursuzluğa yol açıyormuş!.. Bu nedenle Kişilerin siyası faaliyet göstermemesi, siyasetle ilgilenmemesi gerekirmiş!... 

Talat Asal bu konuda düşündüklerini uygulamayabaşladı bile... Çıkardığı bir genelge ile bakanlıkta ve bakanlığa bağlı yerlerde siyasi faaliyet gösterilmesini, siyasetle ilgilenilmesini, ayrıca federasyon başkanlarının siyasi ve idari nitelikte basına açıklama yapmasını yasakladı. 

Buna göre artık bakanlıkta çalışanlar ve federasyon başkanları "yüksek" yetkililerinin yaptıklarını eleştiremeyecekler, düşündüklerini açıklayamayacaklar ve tartışamayacaklar... 

Mesela, 

"Ya kardeşim, bu hatalı bir şey, böyle yapmamak gerekir... 

“Formalara reklam alnması kulüp yönetimleriħin kazançlarına kazanç getirmekten başka bir şey getirmeyecek... 

“Yabâncı sporcu yasağının kaldırılması doğru bir şey değildir. Çünkü bu uygulama sporumuza yarar yerine zarar getirecektir..." diyemeyecekler... 

Çünkü önlerinde "yasak" var.. 

Bunları açıkça söylemek, doğruları bulma konusunda yardımcı olmak, kısacası eleştirmek ve tartışmak, huzursuzluğa neden olmayı değil, daha verimli daha sağlıklı çalışmayı beraberinde getirir. 

Siyasetle ilgilenmeyi sadece kendisine hak sayan Gençlik ve Spor Bakanı, gerçekten sporumuz için bir şey yapmayı düşünüyorsa her şeyden önce çevresini dinlemeyi ve kollektif çalışmayı öğrenmesi gerekir. 


Voleybol 
Liginde 
3 maç var 


leybol ligine bugün yapı cak 3 maç ile devam edil, cek. Müsabakaların progra' mı şöyle: 

İstanbul Anadolu Spor Sitesi: 

17.30 EczacıbaşıTaç- spor, 

Ankara Selim Sırrı Tarcan Spor Salonu: 

17.30 S.SK.Muhafmn 


CU, 
19.30 D.S.İ.Spor-Yeni şehir İ.B. 


cularını sattıkları için lig 


Dün futbolcularla a - yaptığı toplantı s başında şampiyonluk id- 
| sn ıtbolcula diaları olmadığını belir- 
| ten teknik direktör Öz- 


su üzerine göre 
F ğın gül 


vazıcı, sözlerine devamla şunları söyledi 

'Ọ zaman ancak ilk kurulunda 4'e girmeyi planlıyorduk. 
ir üye, fut- Başlangıçta çok şanssız anladığım bir dönem geçirdik. İlk 11'de yer alan beş oyuncumuzun sakatlığı bizi gi çeduru mda: bıraktı. Takımt*genç futbolcularla takviye etmemize rağmen gücümüzden çok şey kaybettik, Şimdi de ge- n yil romuzda yer yuncumuzdan rum olarak sahaya joruz. Bu oyuncula- 


belirten şunları söyledi 


Yönetim 


miz ancak ikinci devre 
3 maçlarında takımdaki 
evam et- yerlerini alabilecekler, 


zörevde 


istifadan vazgeçen Ziya Şen Dolayısı ile ilk yarıyı bu 


gül, (futbolcularla (o yaptığı a ettik. Ziya şekilde liduz olarak bititoplantıdan sonra kararını ey de bunu kabul et- k n mutlak 

a şampiyon şacıkhvor seklinde konustu n ş Ki 


— 


51 kiloda 
finaldeki rakibini B abondone ile $ yenen B, 
Boronkay'lı 
Arif Ç turnuvan teknik boksörü seçildi. Arif M 
Çelik rakibini A abondone 


istanbul, bir boks nı daha yaşadı... 
à SEDAT ÜRETEN 


katı macıyla düzenle-Be ası, Anadolu Spor Sitesi Salonun- e Boronkay birinciliği, içüncülüğü kazandılar, sonuncu olduğu boyunca tam ına Büyükdere 
» da 1 boksör 
2 ve Beşiktaş 
boksörler yon istenirakibi Orhan Kemancınkaylı Arif Celik'in, liğini de beli m. Bir de Şehremini 

i maçına değinmek istiyoruz, Küçük 


da seyircilere heyecanli ve nereli anlar Şehremini 


Türkiye Şampiyonasına nen İstanbul Kulüplerar da3 gün sürdü ve turnuv 
22 pu Ordu iki 
Feneri şambiy< 
33 maç iç 
Boronkay 8, Be çıkardılar. Finaller sonunda da 2 birincilikle ringder birincilik alamadılar. İlgili -len düzeye yaklaşmıştı. Bu oğlu'na abondone ile galip turnuvanın en teknik boksörü seç Kulübünün düzenlediği minikler dakik 


nla 1 


puanla 


ın ise 


la finalde F 
Büyükdere Bo 


gelen 


boksörler ringde olduklar 


| 
| 
| 
| o 
| 
| 
| 
| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


öğ ia lesine bir 
Á ii işmiş olması karşılandı. Tur- 


tek üzücü olayı iktaş çalıştırıcısı nın, #nale çıkan 71 kilo boksörünü ringden çekmesi ile meydana geldi. 
Antrenör Yurdakul Gülözen'in, karşılaşmayı yönetmekle görevlendirilen uluslararası Hakemlerimizden Tacettin İçsel'in in hükümlü olduğunu söyleyip boksörünü hemen diskalifiye edeceğini öne sürerek ringe çıkarmayınca,71 kiloda Büyükdere Boronkaylı Yy suf Uzunbaş, Beşiktaşlı Sefer Haloğlu'na hükmen galip geldi ve seyirciler bu siklette final maçı izleyemedi 


e e ir 


28 Kasım 1979 


[Aydinlik 


amm 


(Raştarafı 1. sayfada) - 


ÇOLAKOĞLU — Efendim, Ağca'nın yakalanışını ve sorgusunu en yakından izlemiş bir kişi olarak size önce sormak istediğim şu: Ağca olayı nasıl başladı? 

GÜNEŞ — Efendim, Ağca'nın yakalanışı benim görev yaptığım süre içinde yakından izlediğim olaylardan biri. Abdi İpekçi'nin öldürülmesi de benim göreve başladıpm ilk, günlere rastlar. 
stanbul polis örgütü, özellikle bu işin üzerine gitti ve Türkiye'deki bütün polis örgütü bu konuda devamlı enformasyon topladı. 

Pek çok isim üzerinde duruldu. Pek çok ihbar alındı. Özellikle ortaya bir ödül konmuş olması ihbarları çoğaltıyordu. 
Ve bu bir ölçüde de polisin işini çoğaltıyordu, güçleştiriyordu. Bunların hangisi olabilir, hangisi olamaz, bunu saptamak için dahi uzun dikkatli çalışma yapmak gerekiyordu. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Abdi İpekçi olayıyla ilgili olarak özel bir ekip oluşturmuştu. 
Bu ekip çok titiz bir çalışma yaptı. Bu çalışma içinde rahmetli Abdi İpekçi'nin bütün özel hayatı incelendi. Bütün özel ilişkileri incelendi. Gazeteyle ilgili ilişkileri, çalışmaları incelendi. Gazetesinin durumu incelendi. 
Kendisinin gazetedeki etkinliği incelendi. Buradan bir yere ulaşılmaya çalışıldı. 

Yapılan ihbarların da maalesef çoğu boş çıkıyordu. 

Benim hatırladığım kadarıyla net olmayan ihbarlardan biri değerlendirildi. Belli bir yer, bir lokal söyleniyordu. Bu lokale Abdi İpekçi'yi öldürmüş olması muhtemel kişilerden, ya da o olayda rol almış olabilecek kişilerden bazılarının gelip gidebileceği söylenen bir ihbar. 


“bir ihbardır. İhb. 


Aslında istanbul polisi, o lokali, bu amaçla daimi kontrol ediyordu. 
Oraya istasyon kurdu. 
lis tabiridir. İstasyon kurulan yerae özel bir ekip kendisini belli etmederi devamlı durur. 


lik gün çizilen en 
rafa benzer kişi o 2 
Ağca'yı orada yakaladı. 

ÇOLAKOĞLU — Bu telefonla oldu? * 

GÜNEŞ — Efendim, benim hatırladığım kadarıyla telefonla yapılmış arı yapan kişi, Ağca'nın -adını vermiyordu. Ağca'yı tarif etmiyordu. Ama ô lokale gelip gidenlerden şüphelendiğini söylüyordu. 

, Ekip Ağca'yı oradan aldı. Ağca'nın “alınışını takip eden sanıyorum ilk gün Ağca olayı anlatma- ya başladı. 

Biz her yönüyle kuşkulu olduğumuz için bunu gizli tuttukki Ağca nın yakalanmasını sağlayan ekibin elemanları dışında kimse olayı bilmedi. Yani, yan oda- da çalışan emniyet gö: 


revlileri bile meseleyi bilmiyordu. x 
Ağca'nın yakalanışı böyle... yi 
Eğer. izin verilirse ben bundan sonrasını 


da devam etmek istiyorum eğer eksik bıraktığım konular olursa, siz sorarsınız, ben bilebildiğim kadarıyla anlatırım. 
© ÇOLAKOĞLU — Lütfen... 
GÜNEŞ — Ağca ilk gün kendisinin Abdi İpekçi'yi öldürdüğünü itiraf etti. Önce tabii itiraz etti, "Niye alıyorsubeni ne hakkınız var" dedi. Kendisine Abdi İpekçi'nin olayıyla ilgili alındığı söylenince ve kısa bir muhavereden sonra "evet, ben öldürdüm" dedi. 
ÇOLAKOĞLU — Pe- ki bunu söylerken herhangi bir baskı söz konusu muydu? 
GÜNEŞ — Değil 


TELEVİZYON 


19.00 HABERLER 
19,05 LASSIE 


Sürekli rumin "Lassie Hayat Kurtarıyor" adli 7. 


bölümü vayınlanacak, 


19.30 TÜRK HALK Müziği 


rrogramın sanatçısı Lütfü Ortakale 


19.50 ÖNCE SAĞLIK 


Programın ilk kısmında, nükleer santraller ve 


çevre sağlığı üzerindeki 


etkileri ele alınıyor. İ- 


kinci kısımda, baş ağrıları, nedenleri vetedavisi konusunda bilgi verilivor. 


20.15 ENERJININ FATURASI 


Akaryakıt tutumluluğunda taşıt bakımının ö“ nemi örnekleriyle veriliyor. T ę 


20.30 HABERLER 
21.15 MINIK KONSER 


Chopin'in do minör prelüd parçasını Hülya Saydam (piyano) seslendiriyor. N 


21.20 CHARLI'NIN MELEKLERİ 


22.05 ÇöZÜME DOĞRU 


Kimya sanayisinde ve gübrede ülkemizin neler yapabileceği ve neler yaptığı tartışılıyor. 


. 22.40 HABERLER 


05.00 Açılış, Program ve Kısa Haberler. 
Türküler, Şarkılar ve Oyun Havaları 
Günaydın 
HABERLER 
Sabahtan Sabaha 
Kadın Dünyası 
Arkası Yarın 

Okul Radyosu 
Öğle Üzeri 
HABERLER 
Türküler 

15.01 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 


TRT2— 


086.00 
08.02 
09.00 
09.30 
10.30 
10.50 
11.40 
12.00 
12.40 


05.05 


06.02 
07.30 
07.40 
09.02 
10,01 
11.05 
12.10 
13.00 
14.32 


Açılış ve rrogram 
Gün Başlıyor 
Olayların İçinden 
Sabah Konseri 
Uluslar ve Biz 
Türküler 

Yaşayan Hukuk. 
Küçük Konser Yörelerimiz, Ezgilerimiz, Geleneklerimiz 13.00 HABERLER 


Okul Radyosu 
Akşama Doğru 
Çocuk Bahçesi 
HABERLER 
Oyun Havaları 
Köy Dağarcığı 
Türküler Geçidi Konuların İçinden Türküler ` 

TBMM Saati 
Türküler ai 
HABERLER 
Türküler Geçidi Unutulmayanlar 
Program ve Kapanış * 


Arkası Yarın 
Büyük Eserler 
Yurttan Sesler Fındıktan Pamu- ` 


HABERLER 
Türküler > 
Türküler 

Radyo Tiyatrosu ~ HABERLER T 
Program ve Kapanış 


07.00 
07.02 
08.00 
09.00 
10.45 
11.00 


Açış ve Program 
Güne Başlarken 
Sabah Konseri 
Türkçe Haberler 
Saz Eserleri 
Öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 Ingilizce Haberler 13.00 Konser Saati 


Aydınlık: 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş, adma'sahibi've Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


15.00 Günün Koriseri 17.00 Türkçe Haberler 17.03 İngilizce Haberler 19.00 Bir Konsar 

20.30 Caz Ustalari 

22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler >` 23.00 Çarşamba Konseri 01.00 Program ve Kapanış. 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK. 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Mildür: 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müzssasş Müdürü: O. GÖRHÂN ERTOR 


gelen ihbarla mı 


ceğim. Ağca'yı ben de dinledim. Ki bu mahkemelerde de:konu, siz uygun görürseniz o kısmını da anlatmak isterim, baskı olmadığının da kanıtıdırbu- .* ; 

Hatta Ağca ilk gün detaya da indi ve dediki, "Bu olay dabana yardım eden biri vardı. O da olayda arabayı kullanan Yavuz". | : 

Bir ekip Yavuz'u almak- için: süratle Adana' ya uçtu aynı anda. 

Yine Ağca ilk ifadelerinde bunu Mehmet Şener'le birlikte planladıklarını, tabancayı kendisine Mehmet Şener'in ver-. 
diğini söylemişti. x 

“ Mehmet Şener İstanbul'da bir handa kahve ocdği' işleten ülkücü kesimden' biriydi. Ayrıca Mehmet Şener, Edirnekapı yurdunun işgalinde, yahut boşaltılmamasında rol oynamış, karşı operasyonu-ülkücüler açısın- dan yönetmiş kişiydi. Oranın' başkanıydı, o nedenle de etkiliydi, sözü geçen bir insandı: 

Şimdi hatırladığım kadarıyla Şener'in kahve ocağına ertesi gün gidildi. 
Şener'in arabası da hanın önünde duruyordu.Şener hiç bir zaman ocağa dönmedi. Şener'i yakalayamadık tabii ki... 

“ÇOLAKOĞLU = Nasık haber almış olabilir? 

GÜNEŞ — Şöyle otábilir: Şener'le. Ağca hemen hemen hergün buluşuyorlardı. Ağca'nın sürekli devam ettiği bir lokal vardı. Lokalden 


Ağca'nın. alınışını bazı . 


kişiler fark etmiş olabilir lislerce alındığını böylece öğrenmiş olabilirler. 
Bunu öğrenince Ağca ile beraber, hatta Ağca'dân: önce sorumlu tutulacak kişi olduğunu bildiği“ için ortadan kaybolmuş olabilir. ž 
Şener'in otomobìli nin etrafinda istasyon kurdular, gelip otomobilini alacak diye, çay ocağının etrafında kurdular bir ekip, ama Şener hiç bir zaman ne otomobilini almaya geldi, nede çay ocağına. Ve sonrao otomobili lis trafiğe çekti, hala elindedir. * Yavuz'u almaya Adana'ya giden polisle? uçakta Yavuz'la konuşurken Yavuz daha uçaktayken -takdir edersiniz uçakta herhangi“ bir baskı söz konusu olamaz; hatta konuşturmak dahi zararlıdır- daha: uçakta Yavuz, "Anladım beni Abdi İpekçi olayı için götürüyörsunuz: Ne olur bana eziyet etmeyin, ben olayı anlatacağım" dedi ve itiraf etti LANAN i; 
Yavuz arabayı kullanan kişi, arabada, olayda kullanılan araba da Yavuz'a ait; Bu şekilde, olay bu aşamaya geldikten sonra ben, olayı kamuo- 
'yunâ 'açiklarız, yanlış çıkar sonra da çok mahcup “oluruz diye tedbirler aliyordum.. Ve 'artık her şey bakımından hazırız dediklerinde en sorumlu “kişi olarak emin olmak için İstanbul'a gittim. 
Ağca'nın son sorgusubenim de bulunduğum bir anda yapıldı. Teknik 


durum şöyle: Sanık geti- 


riliyor sorgu yerine. Sorgu yeri de öyle bir oda 


ve Ağca'nın po-' 


Ibaşka bir şey yok. Daktilo masa falan, bir yer. 
Yani herhangi bir işkence aleti falan vok. 

Tabii Ağca'nın gözleri bağlı, çünkü arada hedef olan kişiler var. Onların da yüzleri kapalı, çünkü sanık aniden gözünü açar, gözü bağlayan bayağı bir bant, onları görmesin tanımasın diye. 

ÇOLAKOĞLU: Yani son günlerde gazetede çıkan resimler gibi mi? 

GÜNEŞ: Çıkan resimler doğrudur. Orada ben de bir koltukta oturuyorum. Ağca benim sesimi nefesimi duymadı. 
Sadece ekibin sorgulamasını izledim. 

Benim önümde Ağca olayı bütün ayrıntılarıy- la ve soğukkanlılıkla anlattı. Önce Şener'le karar verdiklerini, sonra İpekçi'nin arabasını izlediğini, -© gün bile arabanın markasını, plakasını rahatlıkla söylüyordu- eve gidiş: geliş saatlerini saptadığını, tam İpekçi'nin evinin olduğu sokağa sapılacak köşedeki otobüs durağında bekleyişini sapış şeklini, nerede yavaşladığını tespit ettiğini, sonra Yavuz'la birlikte çalıştıklarını, daha önce üç kez İpekçi'yi öldürmek için o noktaya; geldiklerini ama başaramadıklarını, son gelişlerinde kendisinin köşede beklediğini, Yavuz' un arabasını sağ tarafa yol üzerine diğer çatal üzerine, orada bir gazino var, gazinonun tam karşısına park ettiğini, İpekçi arabasıyla gelirken (orada bir çelişki vardır, bilmiyorum  gidebildiler mi? Yavuz'un kendisine "İmparator" diye seslendiğini, tam diye işaret verdiğini anlattı. 
(örgüt içinde, kendi örgütü içinde bunun takma adı İmparator) 
bu da birşey daha ifade ediyor. Ağca'nın daha 


önce bazı eylemleri başardığını, bu eylemlerdeki başarısı üzerine 


de kendisine İmparator ünvanı verildiğini kanıtlıyor. Onun üzerine arabayı gözüyle takip ettiğini, tam sapacağı sırada arabaya yaklaştığını ki, bu orada trafiğin yoğun olduğu bir saattir ve İpekçi ö sokağa girmek için yavaşlamak ve karşı istikametteki trafiğe yol vermek zorundadır, o zaman sağ kapı- dan yanaşıp-tabii tarafı karıştırıyor olabilirimarabaya yanaşıp sol elini arabanın üst tari dayayarak ateş etti i hatta arabayla birkaç adım da yürüdüğünü, ateş etmeyi bitirince geriye döndüğünü, geriye döndüğünde gözüne çok keskin bir ışık çarptığını, ondan birden gözlerinin kamaştığını, önünü göremediğini, eliyle ışığa gözünü siper ederek, Yavuz" un bulunduğu yere doğru koştuğunu, önce yanlışlıkla direksiyonun bulunduğu kapıya gittiğini, sonra öbür tarafa geçtiğini, Yavuz'un önceden arabayı çalıştırdığını, arabaya binip kaçtıklarını anlattı. 

Bize olayın o aşamasını o kadar soğukkanlılıkla anlatmıştı ki, ben daha önce savcılık görevi at b vicdanen pekçi'yi Ağca'nın öldürdüğüne kanaat getirdim. 


-(Baştarafı 1. sayfada) nn tanmmadığı söylenen kontrgerilla işken- 


cehaneleriyle, Emniyet Müdürlüğü arasında irtibat görevi yapanlardan biri -olan Ümit Erdal'a kontrgerilla- -işke; 


neehanelerinde "binbaşı". diye 


hitap edilirdi. 


12 Mart döneminde 
Umit Erdal işkenceci ola- 
‘rak birçok devrimci ve -yurtsever tarafından teş- 
“his edilmiş, © dönem işkence hakkında yayın yapan Yei Halkçı gazetesinde resmi ve kimliği 


caçıkçâ vayınlanmıştı. 


“liz Mart donemi 


“ işkencelerinde . pervasız- 


“ca rol alması nedeniyle 


'“seçimlerden sonra vurt- 


dışında bir göreve atâna rak, Türkiye'den uzaklaştrila: Ümit 'Erdal'ın git- 


“tiği yerlerde CLA işkence 


okullarında eğitimini ilerlettiği haberleri alınmıştı MC döneminde ümit 
Erdal yurt dışına koruma görevlisı olarak gön- 
“detildi.- CHP döneminde “ise Emniyet Genel Müdürüğü Kapı- Kontrol Komiserliğine getirildi. 


İşkencecilerden hesap sorulmaması nedeniyle sürekli olarak terfi eden Ümit Erdal'ın, Adalet Partisnin kurduğu hükümetin güvenoyu almasından sonra Asayiş Hizmetler Başkanlığına getirilmesi, Türkiye'de asayiş sorunu- nun hangi zihniyet ve görüş açısıyla ele alınacağı konusunda ciddi kuşkulara yol açıyor. 


Kıbrıs'a dikkat!. “ 


birimizin yaptığı araştırmalara göre böyle bir olay olmamış. 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Aynı söylentilerden 


sonra dün, Kıbrıs Türk Yönetimi Başbükanı Çağatay bir açıklama yaptı. Çağa- 


tay'ın açıklaması Türk tarafının bağımsız bir devlet kurma hazırlıkları içinde oldu- 


ğunu gösteriyor. 


Kıbrıs'ta iki milliyet arasında kışkırt- 


ma ve daha sonra bağımsız devlet kurma girişimleri... Bunlar Denktaş'ın yeni manevralarıdır. Denktaş'ın, tüm dünyanın tepkisini çekeceğini bile bile böyle bir girişimde bulunması nasıl yorumlanabilir? 
Burada akla iki ihtimal geliyor. Birincisi, dünyayı bazı tehditlerle korkutarak, daha ileri ödünler koparmak. İkincisi yeni ku- -À rulan Demirel hükümetini bağımsız bir devlet kurma girişimine zorlamak. Erba- 


kan'ın baştan beri bağımsız bir devlet kurmaktan yana olduğunu bilen Denktaş'ın, azınlık hükümetini MSP faktörüyle 


tehdit etmesi. 


Son olaylarda Demirel'in ne ölçüde pa- yı var.onu bilemiyoruz. Ancak, Kıbrıs konusunda atılan yeni adımların ülkemize 


hayır getirmeyeceği 


hemen herkes, Türkiye'nin Kıbrıs'taki müdahaleci tutumuna son vermesini istiyor ve sorunun barışçı bir şekilde çözümü için girişimlerde bulunuyor. Böyle- 


ortadadır. Dünyada 


sine gelişmeler olurken bağımsız devlet iddiasıyla ortaya çıkmak Türkiye'yi bütün dostlarından tecrit edecektir. Dostlarımız ve komşularımızla ilişkilerimiz bu yüzden büyük ölçüde bozulacaktır. 
Çok sayıda ülkenin tepkisine sebep VW olacak girişimler, ilişkilerimizde yalnız- N lığa yol açabilir. Haksızlık ve yalnızlık W “hem Yunanistan'la, hem de Kıbrıs Rum- 
„ları ile düşmanlığı daha da artıran pro- 


“vakasyonları birlikte 


getirecektir. Bu 


ise Türkiye'nin siyasi ve iktisadi ilişkileri için bir felaket demektir. 

Tecrit olmak ve haksız duruma düşmek bizi zorbaların yanına itecektir. 
Haksızlığa başvurdun mu,en büyük zorbaya sırt dayamak zorunda kalırsın. Böyle bir zorba pusuda beklemektedir. Türkiye ve Yunanistan arasındaki düşmanlığın pususuna yatmış bir Brejnev'i en çok sevindirecek olan gelişme “bağımsız” bir Kıbrıs Türk Devletinin kurulması olur. 


Demirel hü 


ümeti bu konudaki tutu- N munu bir an önce açıklamak zorundadır. 
Türkiye'nin sorunlarını 


halledebileceği 


iddiasıyla hükümet kuran Demirel, Kıbrıs'ı çözemeden hiç bir şeyi çözemez. 
Kıbrıs'ta batakçı politika, AP hükümeti- 


ni her konuda bir çıkmazın içine sokar. 


Kıbrıs'ta yeni tertiplere dikkat çeki- 
, yoruz. Uyanık olalım başımıza yeni dert- 


ler açılmasın. 


(Baştarafı 1. sayfada) 


bu aşamada toplumumuzun kendi iradesini kendi bölgesinde kullanarak yaşama ve “varlığını koruma hakkına sahip çıkmasını tüm dünyanın anlayışla karşılayacağı umarız. 


“Türk toplumu olarak, Rumların tüm fubrıs'a egemen olmalarına kesinlikle karşı çıkacak, bunun gerektirdiği önlemleri durmaksızın alacağız. Kuruluşlarımız ve halkımız tarafından yan sıtılan görüşler de toplumumuzun bu konudaki kararlılığının kanıtı” dır." 

Bilindiği gibi BM'de Kıbrıs konusunda alınan karardan sonra Denktaş bağımsız devlet ilan etme noktasına geldiklerini öne sürmüştü. Denktaş" ın bu işareti üzerine Kıbrıs'ta Denktaş'a yakın dernekler, kuruluşlar “Bağımsız devletin mutlaka ilan edilmesi gerektiğini" ileri süren demeçler vermeye başladılar Söz konusu demeçler Denktaş'ın kontrolünde olan Bayrak radyotelevizyonunda sürekli birinci haber olarak veriliyor. 


BM'de Kıbrıs konu- 


sunda alınan karardan sonra, Denktaş yönetimine yakın çevreler 


Mem-Der: “Faşist cinayet şebekeleri tarafsız memurları da katlediyor” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
MEM-DER (Memurlar Derneği) önceki gün Zeytinburnu'nda "Samsun" adlı kahvenin taranması olayı ile ilgili basına bir açıklamada bulundu. 
Mem-Der'in açıklaması özetle şöyle: 


"Faşist ve sahte solcu cinayet şebekelerinin Zeytinburnu'nda son zamanlarda giriştikleri misilleme, her zamanki gibi 


olaylarla hiç bir ilişkisi olmayanları da kurban 


etmeye başladı. 
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"Son olarak 26.11. 
1979 günü Sular İdaresi'nde çalışan Yılmaz Demir adlı memur, kahvede otururken faşist cinayet şebekesi tarafından kurşuna dizildi. 

"Hükümet özellikle faşist cinayet şebekeleri üzerinde önemle durmalıdır. 

"Hükümet anaşiyi yok etmek istiyorsa, kahvede oturan halkla birleşmeli, faşist cinayet şebekesini devlet (o kademelerinden temizlemekte cesur olmalıdır." 


Tel: 
0611 437 595 


Kıbrıs'ta... 


bir yandan bağımsız devlet isteklerini tekrarlarken, halk içinde Rum- 


ların Türk mevzilerine saldırdıkları, iki Türk erini boğdukları, Gü- 


zelyurt yöresinde evlere kadar girdikleri söylentilerini yayıyorlar. 


Yapılan araştırmalar böyle bir durumun olmadığını ve bu söylentileri, “Bağımsız devlet ilanını isteyen" çevrelerin 


yaydığını göstermektedir. Bu söylentilerin yönetim tara yalan- la likkati 


çekiyor. 


CARTER'IN RAPORU 

ABD Başkanı Jimmy Carter, Kıbrıs sorununa tüm ada halkının gereksinmesine karşılık verecek nihai bir çözüm bulunmasının tarafların ortak amacı olması gerektiğini belirtti. 

Carter ABD Kongresinde Kıbrıs konusunda sunduğu son raporunda toplumlararası görüşmelerin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kurt Waldheim'in tiim çabalarına rağmen başlamamasından üzüntü duyduğunu söyledi. ABD Başkanı Carter, raporunda sorunun ancak toplumlararası görüşmeler yoluyla çözümlenebileceğini tekrarlarken, ciddi görüşmeleri başlatmak için en umut verici yolun Birlesmis Milletler Genel Sekreteri- nin dostça girişimlerini sürdürmesi olduğunu bildirdi 
ROLANDİS-GALİNDO 

POHL GÖRÜŞMESİ 

BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim'in Kıbrıs özel temsilcisi Galindo Pohl ile Kıbrıs Rum yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Rolandis arasmda Lefkoşe'de dün bir görüşme yapıldı. 

Dünkü görüşmenin 
Kıbrıs sorunuyla ilgili toplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmayı amaçlayan istişari bir görüşme olduğu bildirildi. 

Bilindiği gibi toplum- 


lararası görüşmeler geçti- - 


ğimiz haziran ayından bu yana kesilmişti. 


YURTDIŞI BÜROLARI 


FRANSA BELÇİKA 
Fale gela | 188 rue 75017 Paris | Josaphat, 
5017 Faris) | 1030 Brünelles 
Tel: 64 72 120 


Artık yağ... 


(Baştarafı 1. sayfada) fiyatının 60-70 lira arası olması gerektiğini belirttiler. 

Bu arada, yapılan görüşmelerde margarinin üretimi için dışarıdan soya yağı ithal edilmesi- ne karar verildiği bildirildi. Ecevit hükümeti döneminde kurulan Tarko ve Tansa gibi kuruluşların faaliyetlerine son verileceğini açıklayan yağ sanayicileri, margarinin soya ve pamuk çiğidi yağından, rafine likit yağın da ayçiçeğinden üretilmesine karar verildiğini sözlerine eklediler 


Batılı gazeteciler... 


(Baştarafı 1. sayfada) Toplantıya katılan Amerikan ve Avrupalı yayın örgütlerinin sözcüleri ise, Moskova'dan yapacakları yayın sırasında, değişik konularda röportajlar yapmak istediklerini belirterek, Sergei Lapin'in uyarısını tepkiyle karşıladılar. 
, Sovyet resmi TASS AjJansı ise konuya ilişkin olarak herhangi bir açıklama yapmadı. 


Somuncuoğlu... 


(Baştarafı 1. sayfada) 

“Bu derece ağır suçlamayı ileri sürenin kişiliği ve kafasının buna yatkın olması lazımdır. 
Asıl önemlisi, Bakan olduğunda özel kaleminde sağ silahlı eylemci Ethem Kıskıs'ı istihdam eden, 

17 ve 18 Nisan 1979 
tarihli bazı gazetelerde de haber verildiği gibi, işçilere 'kontak kapatma eyleminin yapıldığı gün sizler de işyeri: :zde olay çıkartıp bir solcuyu vurun, hükümeti böyle düşüreceğiz' diyeli o işçilere Şenol Güler'i #ldiiten, 

"Dünkü gazetelerde görülen 120 kişilik öldürülecek kişileri belir. 
leyen kara listeyi hazırlayan Sadi Somuncuoğlu" nun mantığına sahip olmak gerekir." 

Güneş, yeni İçişleri ve Adalet Bakanlarından "kendisi hakkındaki iddia arınınaraştırılmasını, ger- 


çek olduğunun tespit edilmesi halinde dokunulmazlığının kaldırıl- 


masını talep etti. 

Güneş'in yerine oturmasından sonra AP Gümüşhane Senatörü Ömer Naci Bozkurt'un Güneş'e laf attığı görüldü. Bunun üzerine Güneş'le arasında bir tartışma çıktı. Hava- nın elektriklenmesi üzerine senato başkanvekili bu tür davranışların parlamentonun itibarını küçük düşürdüğünü belirterek tartışmayı kapattı ve komisyon seçimlerine geçildi. 

Güneş konuşmasını bitirip yerine otururken Gümüşhane Senatörü Ömer Naci Bozkurt'un "ya doğruysa" diye sataştığı duyuldu. Bunun üzerine Güneş, Bozkurt'a bir diyeceği varsa kürsüye çıkıp « söylemesini istedi. 
Fakat Bozkurt, bağırarak hakaretle karşılık verdi. 

Çıkan ve büyüme eğilimi gösteren ağız kavgası,başkanvekili Rah- mi Erdem'in müdahalesiyle önlendi ve komisyon seçimlerine geçildi... 

Komisyon seçimi sırasında oy vermeye gelen Bozkurt, bu defa da Hasan Fehmi Güneş'in önünden geçerken karısı konusunda küfretti, Bunun üzerine Hasan Fehmi Bozkurt'a müdahale etmek istedi. Bozkurt ise Cüneş'in ailesi hakkında asır küfürlerle karşılık verdi. 

Araya giren senatörler Bozkurt ve Güneş'i Genel Kurul salonundan dışarı çikardılar. Dışarıda bu defa Güneş'in, Bozkurt'un önünden geçerken, "Ben anama avradıma küfrettirmem" dediği duyuldu. 
Buna Bozkurt'un ağır bir karşılık vermesi üzerine de aralarında kavga çıktı. 
Bozkurt'a Güneş-bir yumruk attı. O sırada diğer senatörler müdahale etti. 
Aniden kalabalığın büyüdüğüne tanık olundu. 
Bozkurt grubun içinden başından kanlar akarak çıktı. AP'liler Hasan Fehmi Güneş'in Bozkurt'un başına tabanca kabzası ile vurduğunu ileri sürdüler. 

Daha sonra revire giden Bozkurt'un yarılan başına yarabantları yapıştırıldı. Yarasının derin olmadığı bildirildi. 
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Papa Türkiye'ye... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


da konuşan Papa şunları söyledi: 

"Ziyaretim önemlidir. 
Bütün Hıristiyanları bir leştirmek için harcanan çabaları artırmak gerektiği yolundaki sözlerimin kanıtıdır. İki kilisenin birleşmesi 'Konsil'in de en büyük amaçlarından birisidir. Bu şimdi her zamankinden daha ivedi bir gereksinmedir. Daha önce önemli ilerlemeler yapılmıştır. Olduğumuz yerde kalamayız." 


GEZİ PROTOKOLÜ 
GİZLİ TUTULUYOR 


Alınan güvenlik önlemlerinin yanısıra, Papa' nın ziyaretine ilişkin protokolün da gizli tutulduğu öğrenildi. 


Bugün Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk tarafından Vatikan Devlet Başkanı sıfatıyla karşılanacak olan Papa,öğleden sonra Korutürk'le Başbakan Demirel ve Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'in de katılacağı bir görüşme yapacaktır. Gece Camlı Köşkte kalacak. 
olan Papa yarın Istanbul' a hareket edecektir. Papa'nın Yeşilköy Havaalanından kente hangi yol üzerinden gideceği ise gizli tutulmaktadır. Ancak, geliş saatinin 13.00 
olduğu bildirildi 

YABANCI BASINA 

HABERLEŞMEDE 

KOLAYLIK 
SAĞLANACAK 

Turizm ve Tanıtma Bakanı Barlas Küntay, Papa II. Jean Paul'ün Türkiye'ye yapacağı zi- 


yareti izleyecek olan 200'den fazla yabancı gazete ve radyo-televizyon muhabirinin haberlerini hızlı bir şekilde ulaştırabilmelerini, sağlamak amacıyla her türlü önlemin alındığını. belirtti. 

Basın-Yayın Genel Müdürlüğü, Papa'nın ziyaretiyle ilgili olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de bi er "basın merkezi" kurulduğunu bildirdi. İstanbul'daki basın merkezi Sheraton Otelinde bulunuyor. 

Öte yandan, Papa'nın ziyaretini izlemek üzere çok sayıda yabancı ve yerli basın görevlisinin akın etmesiyle bu kentlerde otellerde yer kalmadığı belirtiliyor. 


Ayrıca, Papa'nın ziyareti dolayısıyla Ankara, İstanbul ve İzmir PTT Merkezlerinde özel tarih damgalarının kullanılacağı bildirildi. 

MTTB PAPA'NIN ZİYARETİNE KARŞI 
ÇIKTI 

Papa'nın ziyaretiyle ilgili olarak bir bildiri yayınlayan Milli Türk Talebe Birliği (MTTB, Papa'nın Türkiye'ye gelişini maksatlı olarak niteledi. Bildiride şöyle denildi: "İslam alemi için yeni uyamşların başladığı bir dönemde Papa'nın Türkiye'yi ziyareti bir oyalama taktiğidir. Dünya insanlık alemi- nin dikkatlerini İslam- dan uzaklaştırma hareke- 


tidir." 

Bildiride Papa'nın Ayasofya'ya gitmesine de karşı çıkılmaktadır 


Sağlık Bakanlığında. 


(Baştaratı +. sayfada) memur, kapıdaki müracaat memurları ve santral memuresi de görevlerinden alınarak Ankara içinde başka görevlere verildi. 

Bakanlık içinde MHP' lilerin gruplar halinde dolaştığı, AP'liler de dahil olmak üzere çalışanların bu durumun önlenmesini istediği öğrenildi. AP' lerin ayrıca bazı MHP'lilerin müsteşarlık ve üst kademe yöneticisi yapılmasına da karşı çıktığı bildirilui. 

Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığında da yegi yer değiştirmeler ğldu Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yaşar Cankocak, YSE Çanakkale ve Kahramanmaraş İl Müdürleri, Topraksu Genel Müdürü Ruhi Aytekin, Genel Müdür Yardımcısı Ali İstanbullu, Topraksu Bursa Bölge Müdürü, Topraksu Antalya Bölge Müdürü Nihat Yığman görevlerinden alınarak başka illere verildiler. 


ENERJİ BAKANLIĞI 

Bu arada Enerji Bakanlığı Müsteşarlığına Necdet Seçkinöz atandı. 

Bu göreve getirileceği daha önce bildirilen Bakanlık Müsteşar Yardımcısı Seyda Odyakmaz aynı görevde kaldı. 

Enerji Bakanlığı Müsteşarı Necdet Seçkinöz 
1. MC döneminde aynı görevi yüklenmiş 2. MC döneminde ise Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştı. 
Ecevit hükümeti kurulduktan sonra istifa etmişti. 


TEK 

Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü Gültekin Türkoğlu'nun görovden alınarak yerine Tuncer Tuncay'ın getirileceği öğrenildi. Yeni Genel Müdürün göreve bugün başlayacağı belirtildi. TEK İdari Genel Müdür Yardımcısı Şevket kansel görevinden alınarak, yerine Suat Yetkin getirildi. 


MHP'LİLERİN 
İSTEDİĞİ 


Öte yandan MHP'lilerin müsteşarlık ve üst kademe yöneticiliklerine gelmesi ihtimali de tepkilere yol açıyor. MHP'lilerin özellikle Çalışma Bakanlığı müsteşar yardımcılıklarına gelmek istediği, MC döneminde Ticaret Bakanlığında çalışmış bulunan bazı MHP' lilerin de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gümrük ve Tekel Bakanlığına girmek istedikleri söyleniyor. 


MEM-DER'İN 
AÇIKLAMASI 


Memurlar Derneği (Mem-Der) Ankara Şubesi Sağlık Bakanlığındaki sürgünlerin durdurulmasinı istedi. 


Seçkinöz, 


uçak postası ücreti eklenir. 


Mem-Der'in açıklaması şöyle: "Biz Mem-Der olarak, partizanlığın hükümetten hükümete, miras olmamasını, Sağlık Bakanlığında sürgünlerin derhal durdurulmasını istiyoruz. Bunu sağlamak için Sağlık Bakanlığı çalışanları ile birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz " 


işkenceciden... 


(Baştarafı 1. sayfada) rel ellerin: ünlü bir isme 
uzattı. Ünlü isim, 12 
Mart'ın işkencecisi Ümit Erdal'dır. 

12 Mart'ta en ağır zulüm ve işkencelerin 1 nu- 


maralı ismi, Erdal, şu anda Emniyet Genel Müdürlüğünde Asayiş 


Dairesi Başkanıdır. Yani Türkiye'nin asayişini sağlamakla görevli kurumu- nun başındadır. Pes doğrusu. Demirel Ümit Erdal'la ne yapabili., Ünlü işkencecinin en önemli özelliği, binlerce insanın canını yakmak, ev basmak, haksız yere suçlamalarda bulunmak konusundaki ihtisasıdır. Herhalde hükümet onun bu konudaki yetkinliğinden yararlanmak istiyor. 

Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. İnsanlıktan uzak, yüreği nasır bağlamış zorbaları önemli görevlere getirirseniz kimse size güven duymaz Ümit Erdal, binlerce insana işkence yapmıştır İşkence yaptıkları arasında şu anda parti ge nel başkanları, tanınmış yazarlar vardır. Demirel bu insanlara şöyle sesleniyor: "Bundan böyle ülkemizin asayişini Ümit Erdal ve değerli çalışma arkadaşları sağlayacak"! 

Zorbayla” asayiş sağlanamaz. Ümit Erdal gibi eli kana bulanmışların hâlâ devletin üst kademe lerinde görevlere getiril mesi, halkımızın işinin çok zor olduğunu gi te-iyor. Erdallar devletin içinde cirit attıkça anarşi neden önlenemiyor diye araştırma yapmaya hiç gerek yok. 

Devlet içinde insanlık düşmanları geziyor, biz sokakta anarşist arı yoruz. 

Demirel böyle giderse anarşiyi falan önleyemez. 

AP Genel Başkanı, Ecevit'in anarşiyi neden önleyemediğini araştırır- sa görecektir ki; devlet içindeki karanlık güçlerin üzerine yürüyememesi onun en büyük zaafı olmuştur. CHP hükümeti döneminde de, Ümit Erdal gibi işkenceciler gövevlerine terfiler alarak devam ettiler. Kontrgerillacılar devlet içinde tertiplerini (o sürdürdüler, Ümit Erdallar görevlerine devam ettikçe, Ağcalar hapisten kaçmaya devam edecek, Ümit Doğanaylar öldürülecek tir. 
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Ağca polisin... 
\Baştarafı 1. sayfada) DEMİREL 


Mehmet Ali Ağca'nın kaçışından sonra gazetelere mektup göndermesi 


üzerine kendisine soru yöneltilen Başbakan Demirel "Ne diyeyim? 
Nasıl yorumlayayım? 


Gerekli de- 


Haberimiz var. 
tedbirler alınmıştır." 
di. 
SELİMİYE'DE 
İNZİBATLA 
ÖPÜŞEN KOMANDO 
Öte yandan Mehmet 
Ali Ağca'nın koğuştaki yakın arkadaşı ve Fevzi Azırcı'yı öldürmekten hükümlü komando Ahmet Malkan, dün başka bir soruşturma için getirildiği Selimiye koridorlarında bir inzibat eri ile sarılarak öpüştü, Malkan ile öpüşen inzibat eri kısa sürede başka bir yere gönderildi 
LİSTEDE KİMLER 
AR 
Mehmet Ali Ağca'nın yakalandıktan sonra ver- 


diği ifadelerden birinde elinde öldürülecek kişilerin listesinin olduğu a- 


çıklanmıştı. Ağca'nın kaçışından sonra bu kişilerin korunması için ne gibi tedbirler alındığı ise henüz bilinmiyor. Ancak Ağca'nın listesinde Halit Narin, İbrahim Bodur ABD, Rusya ve İsrail'in İstanbul konsoloslarının isimleri olduğu biliniyor. 


ALTAN ÖYMEN 


CHP Genel Sekreter Yardımcısı Altan Öş Mehmet Ali à kaçma eğiliminde olduğunun belli olduğunu söyledi. Millet Meclisinde gündem dışı bir konuşma yapan Öymen, Ağca'nın yakalandıktan sonra mehil isteme, ifade değiştirme, Adli Tıbba sevkedilmesi gibi olaylarla bu 


eğlimin ortaya çıktığını, basının bu meseleye dikkat çektiğini söyledi Sıkıyönetim Komutanlıklarınım iyi niyetlerine güvendiklerini söyleyen Öymen, buna rağmen Sıkıyönetimin görevli olduğu bir yerde böyle biz olayın geçmesi üze rinde dikkatle durulması gerektiğini belirtti Öymen, Ağca'nın kaçısının saat 7'de saptanmış olmasına rağmen, emniyete geç haber verilmesinin nedenlerinin araştırılmasını da istedi. 
Cezaevlerinde bulunan bazı eylemcilere af vaad edildiğini ancak, affın hükümetin programında yer almamasını dikkat çektiğini söyleyen Öymen, bu durumda af yerine eylemcilerin kaçırılması gibi bir yolun tutulduğu kaygısında olduğunu id- 


SORUŞTURMA 


AÇILDI 
Mehmet Ali Ağca'nın kaçışıyla ilgili olarak, Kartal Maltepe Askeri Cezaevinde Soruşturma yapmak üzere cezaevine giden üç sıkıyönetim sav 


asina komando tutukluların hakaret etmeleri ü 


zerine, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının emriyle olay hakkında so ruşturma açıldı 

Bu arada, Sıkıyönetim Savcılığı, Kaçış olayı nedeniyle tutuklanması istenerek mahkemeye gön derilen, 27 asker görevli 
den serbest bırakılan 15 
erin 5'i hakkında serbest bırakılmalarına itirazda bulundu. İtirazla ilgili in celeme, soruşturma suru yor. 

Öle yandan Mekmet 
Ali Ağca'nın Maltepe Ax 


keri Cezaevindeki koğuş arkadaşı Ahmet Malkan’ ın dün kaçış olayı ile ilgi li ifadesi almdı 

Kartal Cezaevindeki er, erbaş ve subayların i zinleri de kaldırıldı. 


Yağ konusundaki önergeler mecliste okundu 


ANKARA (ÖZEL) 


CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in bazı yakınlarmın adının ka- 


rıştığı yağ skandalı ile ilgili olarak, meclis araş tırması yapılması istendi. 


Millet Meclisinin dünkü oturumunda, AP ve CHP Milletvekilleri tarafından ayrı ayrı verilen ik önerge okundu, gündemdeki yerini aldı. 
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Stockholm” deki Uluslararası Kamboçya Konferansında konuşan 


İsveçli yazar Jan Myrdal 


“Vietnam, Mussolini'nin yöntemlerini uyguluyor” 


© "Vietnam ve Sovyetler Birliği hükümetleri insanları açlıktan kırarak İsveç ya da Fransa hükümetleri gibi hükümetleri Heng Samrin'i tanımaya zorluyorlar” 


Dünkü sayımızda İsveç'in Başkenti Stockholm 'de toplanan Uluslararası Kamboçya Konferansıy- la ilgili bilgi vermiştik. Bugün de, İsveçli yazar Jan Myrdal'ın bu konferansta yaptığı konuşmanın | 


önemli bölümlerin! yayınlıyoruz. 


İsveçli yazar Jan Myrdal, Uluslararası Kamboçya Konferan- 


sında yaptığı konuşma- da, Kamboçya'nın Vietnam saldırısının kurbanı olduğunu belirttikten sonra şöyle dedi: 

"Vietnam hükümeti öyle bir suç işlemiştir ki, eğer bu 'durum olduğu gibi kabul edilirse, İkinci Dünya Savaşından bu yana süregelen uluslararası güvenlik mekanizmasının temel bir direği yıkılmış olur. Düneğer küçük bir ülke- 

daha büyük ve aske ri bakımdan daha güçlü bir komşusu tarafından istila ve işgal edilmesini kabul ederse, hiç bir ülke güven içinde bulunamaz," 


Birleşmiş (o Milletler Yasasını ihlal eden bu suçun bütün dünyada tepkiyle karşılandığını ifade eden Myrdal, Yugoslavya'dan Tayland' a, Singapur'dan İsveç' e, Ruanda'dan Endonezya'ya, Federal Almanya Cumhuriyetin- den Burma'ya, Belçika’ dan Çin'e, Malezya' 
dan ABD'ye, Japonya' 


dan Danimarka'ya kadar çok çeşitli ülkelerin, bütün yabancı birliklerin Kamboçya'dan çekilmesini istediklerini belirtti. 
VİETNAM 
HÜKÜMETİ 
MUSSOLİNİ'NİN 
İZİNDE 

Myrdal şöyle dedi: 

"Vietnam hükümeti, 1930'larda İtalya'daki Mussolini hükümetinin birliklerine o Etyopya' yı işgal ve istila emri verdiği zaman meydana gelen uluslararası durumuh aynısını yarattı. 
Zamanında (o İtalya'da Mussolini hükümetinin ve Dışişleri Bakanı Kont Ciano'nun “iddiaları da bugün Vietnam Başbakanı Pham“ Van 


Dong ile Dışişleri Bakanı Tach'ınkilere benziyord 


Kont Ciano, 
Milletler y İtalya'nın yalnızca uygarlık götürmek için hareket ettiğini, Etyopya'da dini ve kişisel özgürlüklerin bulunmadığını ve İtalya'nın daha yüce amaçları olduğunu söylemişti. Bugün de Başbakan Pham Van Dong ve Dışişleri Bakanı Tach aynı iddiaları (o yineliyorlar. 


“Hanoi Ordusunun saldırı savaşı bütün bir milletin yok edilmesi savaşıdır” 


Demokratik Kamboçya Devlet Başkanı Kiyo Samfan mesajında, Konferansın Kamboçya davası ile dayanışmada çok önemli bir olay olduğuna işaret ederek, Kamboçya halkı ve savaşçılarının Kamboçya ırkını korumak amacıyla çok güç şartlarda mücadele ettikleri bir sırada toplandığını belirtti. Samfan şöyle dedi: 

"Hanoi ordusunun Demokratik Kam boçya'ya karşı yürüttüğü istila ve saldırı savaşı tarihte şu ana kadar bilinen sömürgeci ya da klasik anlamda fetihçi bir emperyalist savaş değildir. Bu bir soykırım, bütün bir milletin, bütün bir halkın ve bütün bir ırkın yok edilmesi savaşıdır. İşgalci Vietnam ordusu, yalnızca askeri yollarla Kam- 


Jan Myrdal 


17-18 Kasım 1979 tarihleri arasında toplanan konferansın kapanış oturumunda, Demokratik Kamboçya Toplumsal İşler Bakanı leng Thirit, Başkanlık Divanı kürsüsünde (soldan üçüncü) 


yor, 


Yalnızca iddialar değil, kendilerinin saldırıya siyasetler de aynıdır. uğradığını hatırlattı ve Bugün Vietnam, Musso- şöyle dedi: 

lini İtalyası gibi ulus- "Fakat © günle 


lararası topluluğun kabul edeceği bir oldu bitti yaratmaya çalışıyor." 


bugün arasında farklılıklar vardır. Bunlardan bir tanesi 1935'te Mussolini' nin esas olarak kendi başına (o davrandığıdır. 
Bugün ise Vietnam kendi başına hareket etmiyor. Vietnam askeri ba- 


VİETNAMLILARIN ARKASINDA 
SOVYETLER VAR 
Myrdal konuşmasına 


devamla, 1936 yılında kımdan güçlü olabilir büyük devletlerin zayıf ama ekonomik bakımdavrandığını, küçük dan zayıftır ve halkının 


devletlerin ise korktuğunu, fakat 4 yıl sonra bu küçük devletlerin, 


korkunç yokluk ve acılarına aldırmadan güçlü bir askeri mekanizma 


Konferansa katılan Yazı İşleri Müdürümüz Mehmet Ataberk, Yunanlı delege Georgios Arachovitis (solda) ile birlikte görülüyor. 


boçya halkını kırmakla kalmıyor, aynı zamanda yüzbinlerce Kamboçyalıyı. öldürmek amacıyla açlık yaratıyor ve açlığı sistemli bir şekilde bir silah olarak kullanıyor. Bu onbir aylık işgal döneminde 500 binden: fazla Kamboçyalı katledil- 
„di ve 500 bini de açlıktan öldü. 

Kiyo Samfan mesajında, Kam boçyalılardan boşalan yerlere Vietnamlıların yerleştirildiğini bildirdi ve Hanoi yetkililerinin bölgesel hırslarının, yayılmacı büyük devletin dünyaya hakim olma hırsıyla uyuştuğunu belirtti Samfan, "Halk ve Kamboçya ordusunun savaşçıları, mevcut mücadelelerinin uluslararası öneminin bilincindedir" dedi. 


dünya halklarına 


Stockholm 'd, nın tamamlanm, 


iriye göre, Konferans, Vietnam 'ın 


* Bütün 


Stockholm'deki Uluslararası 


Kamboçya Ko 


* Hiç bir yab halkına kengi 27C! müdahale olm sürüyor, endi kaderini tayin hakk radai Kamboçya 


oluşturmayı tırmıştır." 

İsveçli yazar, Vietnam'daki bu dengesiz durumun onu Sovyetler Birliği'nin kollarına ittiğini, Sovyetlerin desteği olmasa, Vietnam’ ın böyle davranamayacağını ve Sovyetler Birliği'nin Güney Doğu Asya'yı siyasi ve ekonomik bakımdan denetlemekte doğrudan çıkarı bulunduğunu söyledi. 
Myrdal, Sovyetlerin Birleşmiş Millletlerin bir çözüme varma çabalarını engellediğini, bunun için veto hakkını kullandığını, kamuoyunun Sovyetlerin rolünü görmesi gerektiğini belirtti. 

SOVYETLER 

KAMBOÇYA'YA 

YARDIMI 
ENGELLİYORLAR 

Jan Myrdal, Konferansın Sovyetlerin rolü konusunda uyarılarda bulunma göreviyle karşı karşıya olduğunu ve bütün dünyanın Vietnam'a yardımı ve Sovyetler Birliği'ne buğday ihracını kesmesi gerektiğini söyledi. Myrdal, kamuoyunun Kamboçya işgalini mahkum eden tutumu karşısında Vietnam ve Sovyet destekçilerinin yaptıklarına değinirken şunları belirtti: 

"İlk önce, dünyanın gösterdiği insancıl duyguların yalnızca 'emperyalistlerin bir hilesi" olduğunu söylemeye çalıştılar. Fakat destekçileri bile bunu kabul edemezdi. Daha sonra Vietnam ve Sovyet hükümetleri baltalama çabalarına giriştiler. Çeşitli uluslararası örgütlerdeki Sovyet personeli verilen yardımı engellemek istedi.Şiradi ise Vietnamlılar işgal altındaki Kamboçya'da gerçekte bir açlık olmadığını belirtmeye hazır gazeteciler getiriyorlar ve bir yandan soykırı- 


kararlaş- 


nferansının 


seslenen bildirisi 


eki Uluslararası Ka asından sonra bir 


K reh amboçya'yı işgalini mahkum edi- 


Ne yaptıklarını 


açıkça söylüyorlar 


"Öldürdük”, 


"yıktık” sözleri terörün 


"yaraladık”, 


Anarşi olaylarını kimler gerçekleştiriyor? Gizli , kimliği bilinmeyen güçler mi? Evet , belki teröristlerin içinde gizli güçlerin etkinliği yadsınamaz, ama öyleleri de var ki yap- 


mboçya Konferans, 
P PE - : 
bildiri yayınladı. Bil- 


Vietnamlı gömü sömürgederhal ve kajine 


ım tarihli kararını 


1 verilmesini ileri 


mın üstüne örtü çekerken, öte yandan bilinçli olarak yardımı kendi çıkarları için kullanıyorlar.” 

"Vietnam ve Sovyetler Birliği hükümetleri, insanları açlıktan kırarak, İsveç ya da Fransa 


hükümetleri gibi, hükümetleri Heng Samrin'i tanimaya zorluyorlar" 


diyen Jan Myrdal, Kamboçya'daki savaş durumu hakkında bilgi verdi. 

Daha sonra Stockholm'deki konferansa değinen yazar, şimdilik küçük bir grup oluşturduklarını fakat bu konferansın, Sovyetlerin beslediği sözde barış konferanslarına benzemediğini, bu konferansa katılanların masrafları ceplerinden ödediklerini söyledi. Myrdal, Vietnam ve Sovyetlerin Kamboçya davasını destekleyenleri (o bölmeye çalıştıklarını, herkesin buna karşı uyanık ol ması gerektiğini belirtti ve Demokratik Kamboçya hükümetinin BM Genel Sekreteri gözetiminde bir seçim önerdiğini vurguladı. 

İsveçli yazar konuşmasını şöyle tamamladı. 

"Bu durumda, dayanışma hareketi içinde Kamboçya hükümetinin gelecekteki biçimi konusunda bir tartışma açmak yalnızca egemenlik ilkesine aykırı olmakla kalmaz, bölücü bir tartışma da olur. İster liberal ya da sosyalist, ister komünist ya da muhafazakar olalım, hepimiz Kamboçya so rununun çözümünün haklı bir çözüm olduğu ve dünya kamuoyunda desteklenebileceği konusunda bir fikir birliğine varabilmeliyiz. 
Egemen ve bağımsız bir Kamboçya'da kendi siyasi geleceklerini kararlaştırmak konusu ancak Kamboçya halkı na düşer." 


tıklarını açık açık yazıyorlar. İşte örneği: 


"öldürdük” 


"Son günlerde proleter devrimci hareketin önderliğinde birçok yerlerde militan kitle eylemleri aşil İL Ankara ve İstanbul'da çok sayıda yasadışı militan kitle gösterileri düzenlendi. Sıkiyönetimin yoğun terörü altında ve polislerin, jandarmaların göz- 


leri önünde gerçekleştirien bu militan protesto eylemleri faşist diktatörlüğün yüreğine korku salıyor... Ankara'da Ulus semtinde 


2 bin 500'ün üzerinde 
devrimci ve emekçinin katıldığı bir protesto gösterisi düzenlendi... 


"Bu arada polis ve jandarma devrimcilere ve emekçilere karşı saldırıya geçti. Polisin karşısında canlı barikat oluşturanların dışındakiler alanı terketmiş durumdaydı. Devrimciler ve emekçiler, polisin silahlı saldırısına silahla cevap vererek püskürttüler. Polisin silahlı saldırısı sırasında canlı barikat oluşturanlar arasında yer alan Metin Kılıç adındaki Mamaklı bir devrimci, alnın- dan vurularak öldü. Metin'i vuran polis, anında cezalandırılarak öldürüldü. Polis ve jandarma yoğun bir şekilde saldırıya geçmesine rağmen aynı şekilde cevap aldı; dew rimciler “ve emekçilerin mevzilendiği (o sokaklara giremedi." (Devrim Yolunda Gençlik, 29 Ekim 
1979) 


"Ne farkı var?” 


Kendi ağızlarından bir başka örnek ve başka öldürme , olaylarının açıklanması: 

"24 Ekim günü MHP-UGD'li katiller başta 1. 
Şube Müdürü Necdet Menzir olmak üzere polislerin desteğinde Tepebaşı halkına ve gençliğine 80- 
90 kişi saldırdı. Bu birlikte saldırıdan 10 daki- ka önce polis Mahalleyi basarak terör yaratmış, üç devrimciyi gözaltına almıştı. Tepebaşı Mahallesi, halkı ve gençliği bu saldırıya yiğitçe karşı koydu. Faşistler azılı bir halk düşmanının öldürülmesi üzerine geri çekilmek zorunda kaldılar. 


"Faşistlerin Erenköy Mahallesine düzenledikleri saldırı anında boşa çıkarıldı. Bir faşist öldü, ikisi de yaralandı. Arifi-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Sıkıyönetimin 
Yasakları 
Sökmüyor 


ANKARA'DAKİ YASADIŞI KITLE (GÖSTERİSİ SIRASINDA SOKAK, 

ÇATIŞMASINDA BİR DEVRİMCİ KATLEDİLDİ 


unutulmuş bile. 


ye Mahallesine yaptıkları saldırıdan gereken dersi aldılar. Alanönünde bir kahveyi taradılar. 
Fevzi Çakmak Mahallesinde evine giden bir devrimciyi öldürdüler, Yanındaki işçi ise yaralandı." (Aynı dergi, 12 
Kasım 1979) 


Başka olaylar ve başka itirafları: 


“Halk Meydan Mahallesinde her yirmi-yirmibeş: metrede bir barikat kurdu, Askerler barikatı yaramadı çök sayıda asker yaralandı! 


"Akkapıdaki barikat 
savaşında, askerler 12 
emekçiyi yakaladı. Fakat Akkapı halkının silahlı karşı koyuşu karşısında 
12 emekçiyi serbest bırakarak kaçmak zorunda kaldı.“(Halkın Kurtuluşu, 
8 Ekim) 


Tuhaf mı? 


Anarşinin bir kanadın: daki olayların büyük kısmı böyle meydana geliyor. Sol görünümlü ka natta, başta İGD olmak üzere, Halkın Kurtuluşu ve benzeri 10'un üstünde grup, böylesine olayları başlıca iş edinmişler. Faaliyet alanları; okullar. 
mahalleler ve bazı kasabalardır. Tabii bir de sansasyonel cinayetler peşinde koşan ve yayın çıkarmak yerine telefo nu tercih eden Dev-Sol 


Acilciler, MLSPB gibi gruplar var. 
Bu grupların eylem 


lerini açıkça ortaya koy maları tuhaf değil midir? 
Acaba onlar, Türkiye in sanının cinayetlerden 


S OMUR 


Bakanlar Kurulu ilk toplantıyı dün yaptı 


3. MEY y 
Hükümet SA yy 


kuruldu S® 


“AĞIMSIZ ve DEMOKRA 


e ka 


FİYATI 10TL 


TİK TÜRKİYESİ 


ÜYESİ ICN İLERİ ] 


Bu silah 


IŞTANBUL'DA DA ÇEŞİTLİ SEMTLERDE YASADIŞI KITI E GOSTERILERI YAPILDI 


ölümlerden hoşlandığını mı sanmaktadırlar? Sorun onların gerçeklerden ve toplumdan kopmalarından kaynaklanıyor. 

Bu gruplar bir eylem yarışı içindedirler, Son birkaç yılda bu yarış iyice hızlandırılmıştır. Ya rışa katılan öğrenci gruplarının biricik amaçları kendilerini belirli bir çevreye "'örgüt" olarak kabul ettirmektir. Ve bu çevrenin sayısı on bini yirmi bini, bilemediniz otuz bini aşmamaktadır. 
Tuhaf gibi görünen cinayet itiraflarının ardında, bu çaba, kendini beğendirme çabası yatmaktadır. 

Daha hızlı eylemcilik daha büyük gürültü ve daha keskin sözler; daha çok kan, ölüm ve yıkımı getirmektedir. Bu nokta da, çeşitli fraksiyonları eylem yarışı için kışkırtan güce dikkat çekmek gerekir. Bu güç Sovyetler Birliği ve TKP'dir. 

TKP, toplumun belli bir kesiminde etkinlik sağlamıştır. Bu etkinlik sayesinde, Sovyetler Birliği' ni dost, müttefik, en a zından hayırhah bir güç olarak sunmaktadır. 
Böylece, tek tehlike faşizm olarak belirlenmek- te çok sayıdaki fraksiyonlar topluluğu bu rotaya göre mevzi almaktadır. TKP'nin gösterdiği hedefe ve gerginlik politikasına kapıldıktan sonra aradaki görüş ayrılıkları ikinci plana düşmektedir. Böylece, başlayan eylem yarışı, TKP' nin gösterdiği doğrultu- 


` da etkili olup olmamak 


sorunudur. 


mİ 82) 


EIERE] 


Ankara'da silahlı sokak çatışması 


BUYUK SEVİNÇ: Anarşi odaklarının düzenledikleri eylemlerin amaçlarına, bu amaçlara varılıp varılmadığına hiç dikkat etmedikleri gö tek şey daha şiddetli çatışma, daha çok kan. Her şey eylem i 


or. İstenen in, amaç ise 


Nitekim, çeşitli fraksiyonlar içinde TKP'ye katılma ve mihraka yaklaşma eğilimleri de bulunmaktadır. Tabii, bu gruplardaki (o gençlerden birçoğu da Sovyetler Birliği olgusunu kavradıkları ölçüde, TKP'den uzaklaşmakta ve anarşi olaylarından da yavaş yavaş kopmaktadır 


Bugünkü doğrultu 


Son dönemde ise, özellikle dikkat çekici olan şudur: İlk hücum borusu nu TKP çalmıştır. Doğrultu, "Üçüncü MC kuruluyor, hücum " şeklindedir. Hiç bir hükümetin ve özellikle AP-CHP yumuşamasının çözüm yolu olamayacağı ve en iyisi- nin toplumda kapışma yaratmak olduğu TKP tarafından açık açık söylenmektedir. THKP-C adına konuşanların işledikleri cinayetlerin listesini açıklamaları, Halkın Kurtuluşu'nun yaptıklarıyla açık açık övünmesi, bu doğrultudaki gerçek gücün kendileri olduğunu kanıtlama isteğinden gelmektedir. TKP ise, Sovyetler Birliği'nin kanatları altında olduğundan böyle bir kanıtlama çabasına gereksinim duymamaktadır. Onun için eylemleri daha gizli kalmakta ve suret-i haktan görünebilmektedir. İşte anarşi konusunda en 


büyük sorun da budur. 
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> Faşist Demirel de 


© devrimci mücadeleyi 


geri tepecek. 


AYNI DOGRULTU: Politika gazetesiyle, Halkın Kurtuluşu ve Halkın Yolu dergile- nin son siyasi gelişmele ri aynı şekilde karşılaması, anarşi olaylarının ardında hangi gücün bulunduğunu açık bir şekilde ortaya koyu- 


yor 


durduramaz 


